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Yayıncının Önsözü 


Hamd “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler.” (Âli İmrân /3: 18) diye buyuran âlemlerin Rabbi Allah'a aittir. Salât ve selam “Âlimin âbide üstünlüğü, benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir.” (Tırmizi) diye buyuran Resulullah (s.a.v.)'in, O'nun ailesinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar İslam'ı kendisine din ve dava edinen Müslümanların üzerine olsun. 


Uzun yıllar Amerika'da yaşamış olan el-Kaide liderlerinden İmam Enver el-Evlaki'nin İngilizce verdiği İslami vaazlar internet üzerinden geniş bir kitleye ulaşmasını ve Batı gençliğinin bilinçlenmesini sağladı. Bu nedenle Batılı gazeteciler kendisine “İnternet Bin Ladin'i” diyordu. Bu kitabımızın ilk bölümünü oluşturan “Kalblerin ve Akılların Savaşı” kitabı İmam 


Evlaki'nin ses kayıdının metne geçirilmiş halinden çeviridir. 


Eserin Türkçe çevirisi tarafımızdan İngilizce aslı ile karşılaştırmalı olarak kontrol edildi ve bazı yerlerde düzeltmeler yapıldı. Yine de bazı cümleleri anlamakta zorluk çekebilirsiniz. 
Bunun nedeni İngilizce yapılan bir sohbetin Türkçe yazı diline çevrilmesinin oldukça zor olması. Sohbette verilmek istenen mananın değişmemesi için bazı cümleleri uzun ya da karmaşık yapmak durumunda kaldık. Bazı yerlere de tarafımızdan dipnot eklendi ve bu dipnotların sonlarına “(Yayıncı)” ibaresi konuldu. 


“Kalplerin ve Akılların Savaşı” isimli kitapta dikte eden tarafından konulan bir başlık bulunmamaktadır. Ancak biz hem okunmanın kolaylaşması hem de okunan bir bölümün 


Enver el. 


gi a NN 


ha kolay bulunabilmesi için ara başlıklar ekledik aha x 


daha sonra d nci kısmı olan “Allah Bizi Zafer igj 
Hazırlıyor” da aya şekille ağ konigmasmi metne peci. 

iz ai çeviridir. İslam ümmeti Haça eeni erli gbirlikçilerí ile birçok cephede Ölüm-kalım savaşının iin, dedir. Gün ümitsizliğe kapılma günü değil, Allah a yönelerek ve cihad saflarına katılarak zafere yürüme günüdür. Hak ile batılın bu savaşında Allah iman edenlerin velisidir ve bu savaşın içinde Allah vardır. 


Kitabımızın iki 


“Eğer Allah size yardım ederse, artık size gâlip gelecek kimse yoktur. Ve eğer size yardımını keserse, bundan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etmeli, sadece O'na güvenip dayanmalıdır.” (Âl-i İmrân /3: 160) 


İmam Enver el-Evlaki, internete konmuş olan yüzlerce Saat vaazi ile (bu vaazlar İngilizce dilindedir) Batı toplumunui etmeye devam ediyor. Tüm hayatı ilim, irşad ve cihadla şehadetle sonuçlanan imamın eserleri, ümmetin g cihad yoluna götüren bir köprü oldu. Şeyhin kitaplarını Minare Kitap olarak sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. 


Çaba bizden, hidayet ve başarı Allah'tandır. 


Beyaz Minare | 


<> 
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Enver el-Evlaki”nin Hayatı 


Enver el-Evlaki 1971 yılında ABD'nin New Mexico eyaletinde doğdu. Yemen'de iyi bilinen bir aileye sahip olan el-Evlaki'nin babası Yemen'in eski tarım bakanı idi. ABD'nin New Mexico eyaletinde tarım ekonomisi üstüne eğitim görmüş olan Enver el-Evlaki'nin babası Nasır el Evlaki, Yemen'de Tarım Bakanlığı'nın yanı sıra üniversite rektörlüğü de yapmış bir akademisyendi. 


Yedi yaşına dek Amerika'da yaşayan Enver el-Evlaki, daha sonra ailesiyle Yemen'e dönerek İslami eğitim almaya başladı. 
1991'de inşaat mühendisliği okumak üzere Yemen hükümetinin verdiği bursla ABD'ye döndü. Enver Evlaki başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra, üniversitedeki Müslüman gençleri İslam davasına çağıran bir davetçiydi. Öğrenciliği sırasında Müslüman Öğrenciler Birliği'nin başkanlığını yaptı. San Diego Üniversitesi'nde Eğitim Liderliği yüksek lisansı ve George Washington Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları doktorası yaptı. 


İslami tebliğ çalışmalarına da başlayan Şeyh Enver el-Evlaki, 1994 yılında Denver İslam Cemaati'nde imamlık yapmaya başladı. Daha sonra Colorado, California, Washington ve Virginia eyaletlerinde de imamlık yaparak küfrün merkezi Amerika'da İslam'ın nurunu yayan tevhid ve cihad şuuruna ermiş birçok davetçi yetiştirdi. 


11 Eylül 2001'deki Manhattan'daki Dünya Ticaret 
Merkezi'ne olan saldırı, ikiz kulelerle birlikte “Amerika'ya kendi topraklarında kimse saldıramaz imajı"nı da yıkınca, Amerika'daki Müslümanlara karşı aşırı bir baskı, tutuklama 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wo ve paranoyak uygulamalar furyası başlatıldı, “Özgürlüğ 


ülkesi” Amerika'da Kur'an'ın mesajını anlatmanın fi “terörizm”, İslami bir hayat yaşamanın ve sakal bırakmanın, pratiksel bir “terörizm” olarak kabul edilmesi üzerine hayatını İslam'a adamış olan Şeyh el-Evlaki'ye baskılar da arttı ve 
2002 yılında İngiltere'ye hicret etti. Burada da tevhid akide. 
sine davet çalışmalarına ara vermeyen İmam el-Evlaki, aylarca Müslüman gençlere büyük rağbet gören dersler verdi. 


İngiltere'de akıcı İngilizcesiyle verdiği vaazlar çok büyük yankılar uyandırsa da, daha köklü çalışmalar yapmaya karar veren Enver el-Evlaki, 2004 yılı başlarında eşi ve çocuklarıyla birlikte Yemen'e geri dönüş yaptı ve güneydeki Şebva vilayetine yerleşti. 


Kısa süre içinde Yemen'in başkenti Sana'da, ABD ve BM'nin “terörist” diye nitelediği Abdül Mecid el-Zindani'nin önderliğindeki Sünni medresede dersler vermeye başlayan el-Evlaki, verdiği vaazlarla tevhidin anlaşılmasına, verdiği fetvalarla da cihadın büyümesine vesile olmaya başlayınca, Batılı Haçlı güçlerinin öfkesini üzerine çekti. Mütevazı ve samimi bir âlimin cihada teşvik sohbetleri sadece Yemen'i değil, sohbetlerini internet üzerinden takip eden Avrupa ve Amerika'daki Müslüman gençliği de etkilemesi üzerine, 2004 yılında ABD Hazine Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Şeyh el-Evlaki'yi “özel görevli küresel terörist” olarak ilan etti. 


Amerika'nın birçok eyaletinde konferans ve cami vaazl ile binlerce kişiye hitap etmiş olan İmam Enver el-Evlaki'yı suç isnat etmek Amerika için zor olmadı. Enver el Evlaki'ni 1998-99 yılları arasında, bir İslam vakfında başkan yardımı lığı yaptığı sırada, el-Kaide operasyonlarında yer alan Ziy: Halil tarafından ziyaret edildiği de ortaya çıktı. Daha so; 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laki'nin İslami sohbetlerine katıldığı belirlendi. 


2006 yılında el-Kaide bağlantısı suçlamasıyla Yemen'de 
tutuklanan Şeyh Enver el-Evlaki, 2007'de Yemen'de etkin bir güç olan aşiretinin de yardımıyla 18 ay sonra serbest bırakıldı. 


Bu süreçte Yemen'de çok önemli bir gelişme oldu. Yemen el Kaide'si Ensaru'ş-Şeria uzun yıllardır Yemen'de devam eden medreseleri ve halka daveti ile güçlendi. Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Güney ve Orta Yemen'de birçok aşiret el Kaide'ye biat etti. Bütün bu gelişmelerin üzerine 2009 yılının Ocak ayında El Kaide'nin Suudi Arabistan ve Yemen kolları birleşti ve Arap Yarımadası El Kaidesi (AYEK) adını aldı. 


Arap Yarımadası El Kaidesi (AYEK) adını 2003/teki Riyad saldırıları ve 2008'de Yemen'in başkenti Sana'daki ABD büyükelçiliğine saldırısı ile duyurdu. Amacı Suudi krallığı ile Yemen hükümetini yıkıp, Allah'ın kanunlarıyla yönetilen İslami bir nizam kurmak olan bu yapılanma, kısa sürede Sünni halkın desteğini arkasına alması üzerine dünyanın gözü Rasulullah'ın (s.a.v.) da işaret ettiği bu topraklara çevrildi. 


Nitekim İmam Ahmed tarafından kendi Müsned/'inde ve Taberani tarafından Mucem'ul Kebir isimli kitapta İbn-i Abbas yoluyla rivayet edilen bir hadisinde Rasulullah (s.a.v.) şöyle demiştir: 

“On iki bin kişilik bir ordu, Aden-Abyan'dan çıkacak. Onlar zaferi Allah'a ve Resulü'ne getirecekler. Onlar benimkiler ve onlarınkiler arasında en iyilerdir.” 

Yemen'in büyük aşiretleri ve ünlü âlimlerinin de desteğini alar Arap Yarımadası El Kaidesi'ne biat eden bir âlim de İmam Enver el-Evlaki oldu. Şeyh el Evlaki İngilizce yaptığı sohbetlerle internet üzerinden meşhur olsa da, Arapça yaptığı vaazlarla da Yemen'de yükselen cihadi menhecin önderlerinden oldu. 


Enver el-Evlaki 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katılımıyla hızını daha da artıran Arap 


h el-Evlaki'nin de 
AR 2011 yılında Yemen'de başta Abyan 


Yarımadası El Kaidesi, Ab7 olmak üzere birkaç şehri ele geçirip Abyan Islam Emirliği'ni ilan ederek Güney Yemen'de nüfuzunu artırdı. İmam Enver el-Evlaki ve diğer âlimlerin vaazları halkın el Kaide saflarına 


katılmasına büyük etki yapıyordu. 


İnterneti çok aktif kullandığından dolayı Batı medyası Şeyh el-Evlaki'ye “İnternet Bin Ladin'i” diyordu. Akıcı İngilizcesiyle yaptığı İslami vaazlar internet üzerinden geniş bir kitleye ulaşmasını ve Batı gençliğinin bilinçlenmesini sağladı. Enver el-Evlaki'nin konuşmaları, “Küresel Cihad” başlatan el-Kaide'nin fikirlerini Batı'da yaşayan Müslüman gençlere de yaymıştı. 
İnternette İngilizce olarak düzenli yayınlanan Inspire dergisi bu süreçte büyük bir adım oldu. Facebook sayfasında ve Youtube videolarında, yayımladığı kitaplar ve CD”lerde, işgal edilmiş İslam topraklarının kurtarılması ve hilafetin yeniden kurulması için cihadı teşvik etmesi, birçok gencin cihad cephelerine akın etmesine vesile oldu. 


Amerikan Başkanı Barack Obama, 2009 yılındaki Detroit uçağı girişiminde sonra, beklenmedik bir karar alarak, CIA'in Şeyh el-Evlaki'yi öldürmesini emretmişti. Bundan kısa bir süre sonra Güney Yemen'de el Kaide üssü olduğuna inanılan bir bölgeye hava saldırısı düzenlenmiş ama Şeyh el-Evlaki saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Enver el-Evlaki'nin ailesi, ABD'nin, kendi vatandaşlarından birini, herhangi bir yargılama olmaksızın öldürme yoluna gitmesini durdurmak için yasal girişimlerde bulunsa da hukuk devleti olduğunu iddia eden Amerika, kendi hukukunu çiğnemek pahasına mahkeme 


tarafından kanıtlanmış somut bir suçu bulunmasa da Şeyh el-Evlaki'yi öldürmek istiyordu. 


0 ait bir insansız hava aracı, 2011'in Mayıs ayında 
am Enver el-Evlaki'ye yönelik bir operasyon düzenlemiş ancak El Evlaki bu saldırıdan da kurtulmuştu. Yemenli yetkililer, daha önce yaptıkları bir açıklamada, El Evlaki'nin 
2009 yılında öldürüldüğünü öne sürmüştü. Aynı açıklamayı 
Yemenli yetkililer 2010 yılında da yaptı. 


30 Eylül 2011 günü Yemen'in El Ceyf kentinde Şeyh Enver 
el-Evlaki'nin bulunduğu araç Suudi Arabistan'daki gizli CIA Üssü'nden kalkan iki insansız hava saldırı uçağının hedefi oldu. Bu saldırıda inşallah şehid düşen İmam Enver el Evlaki, bölge halkı tarafından defnedildi. 


İmam Enver el-Evlaki, kalemle kılıcı birleştiren öncü bir şahsiyetti. Tüm hayatı boyunca ümmetin kurtuluşu için emek verdi. İlim, hicret ve cihad ile dolu hayatını şehadet ile sonuçlandırdı. Allah firdevse varis kılsın, şehadetini kabul etsin. 


Mirac Karaaslan 


Kalplerin ve Akılların 
Savaşı 


Enver el-Evlaki 


www.beyazminarekitap.com 
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Giriş 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 


Tüm hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
Rahman olan Allah'tan çabalarımızı kabul etmesini isteriz. 
Yüce olan Allah”tan bizi faydalı ilimle rızıklandırmasını isteriz. 


Allah'ım! Biz senden faydalı ilim isteriz ve faydasız ilimden Sana sığınırız. 


Duyurulduğu üzere bu konuşmanın konusu Kalplerin ve Akılların Savaşı ve ben size Rand Enstitüsü'nün! 2007'deki bir raporundan şunu aktararak başlıyorum: 


“Müslüman dünyasının çoğunluğunun içinden geçmekte olduğu savaş esas olarak fikirlerin savaşıdır. Bunun sonucu Müslüman dünyasının gelecekteki yönünü belirleyecektir.” 


Yani şu anda Müslüman dünyasında devam etmekte olan bir fikir savaşı var. Amerika Birleşik Devletlerinin Savunma Bakanlığının dört yılda bir yayınlanan savunma analizi rapo- 


'RAND şirketi (Araştırma ve Geliştirme anlamında, İngilizce Research And Development baş harflerinden) ilk önceleri Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 
1946 yılında Project RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından 
ABD Santa Monica'da kurulmuş, sonra 1948 yılında ana şirket bünyesinden ayrılmış, kâr amacı gütmeyen dünya çapında siyasi strateji ve düşünce kuruluşudur. Organizasyon ABD hükümetine, Milli güvenlik konularında stratejiler üretme konularındaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve bilim alanlarında da araştırmalar Yapmaktadır. Modern oryantalizm de denebilir. (Yayıncı) 


m — > runa göre: A i 
“Birleşik Devletler, hem güçlerin hem de fikirlerin savaşı olan bir nai girmiş bulunmaktadır. Öyle bir savaş ki, esas zaferi ancak radikal ideolojilerin, onların kalabalık çoğunluğunun £ aylak destekçilerin gözünde itibarsızlaştırılması ile kazanılabile. 

ceği bir savaş. 

Yani Rand'e ve Pentagon'a göre ve gerçekten de, Müslüman dünyasında devam eden bir fikir savaşı var, fakat Müslümanları alakadar eden bu iç meselede onları alakadar eden nedir? Bu fikirlerin savaşı İslam'ı, Muhammed'e (sav) indirildiği gibi yaşamak isteyenlerle -ki onlar Islami bütünsel olarak yaşamayı istemektedirler- İslam'dan seçip beğendiklerini yaşamak isteyenler -ki onlar da İslam'dan alıp seçerek | yaşamayı istemektedirler- arasındadır. | 


Bu konu Müslümanlar için yeni bir şey değil. Her çağda bir hak ehli ve bir de haktan sapan insanlar topluluğu olmuştur, Tarihimiz boyunca bu, Allah'ın böyle kalmasını takdir ettiği bir mücadeleydi ve hatta bu, bizden önceki inanan toplumlar içinde de vuku bulmuştur. l 


Mesela, Beni İsrail içinde... Onlardan hak üzerine olanlar vardı ve aynı zamanda Allah'ın kendilerinden şöyle bahsetti bir topluluk vardı: 


“Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler.” 


Yani onlar İncil'in sözlerini alıp onu değiştirirler bunun bir kısmı o zamanın otoritelerini, güçlerini me etmek adına yapılmıştı. Çünkü biliyoruz ki Ben-i İsrail toplumların hükmü altında yaşamıştı. 


Mesela bir zamanlar Romalıların hükmü altında 
? Maide/5: 13 


gelirin ede fan... S 


lar ve o dönemde Romalılar müşriktiler. Bir zaman da Babil krallarının hükmü altında yaşadılar ve onlar da müşriktiler. 
Ve tefsirde anlatılan bir kıssaya göre, özel bir zamanda Ben-i İsrail'in hahamları Babil Kralının yasak ilişki yaşamasına izin veren bir fetva verdiler fakat bu fetvayı yalnızca kralı memnun etmek için verdiler. Böylelikle onlar bir kul olan insanı memnun etmek adına Allah-u Teâlâ'nın kanununu değiştirdiler. 


Müslümanların dünyasında devam eden bu fikir kar- 


maşasında bu gayr-ı Müslimlerin işi ne! US News ve Dünya Raporuna göre: 


“Bugün Washington 11 Eylül saldırılarından beri atılan yanlış adımlarla mücadele ediyor. ABD hükümeti soğuk savaşın zirvesinden itibaren eşsiz siyasi bir savaş kampanyası başlattı. Askeri psikolojik hareket timlerinden ve CIA'in gizli operatörlerinden açıkça desteklenen medya ve beyin takımlarına kadar Washington yalnızca Müslüman toplumları değil, aynı zamanda İslam'ın kendisini de etki altına almak için on milyarlarca dolarlık kampanyalar sürdürüyor.” 


Şimdi bunu tekrar dinleyin: 
“Amerika İslam'ın kendisini değiştirmeye çalışıyor!!!” 


Hiç utanmadan açıkça yalnızca Müslüman toplumları değil, fakat dinin kendisini değiştirmeye çalıştıklarını belirtiyorlar. 
Muhtemelen Ben-i İsrail zamanında Allah'ın kitabını değiştiren hahamlar bunu asla bu kadar açıkça söylemeye cüret etmediler. Bunlar, hiç saklamadan diyorlar ki: “Biz İslam'ı değiştirmek istiyoruz, evet istiyoruz!” 


Makale şöyle devam ediyor: 


“En az iki düzine ülkede Washington, İslami radyo ve televizyon şovlarını, İslami okullardaki ders çalışmalarını, Müslüman 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düsünce kuruluşlarını? politik çalışmaları ve ılımlı İslam'ı deg. 
düş 2 
ger programları sessizce fonlandırdı. Federal yardım 


tekleyen diğ i à n 
-amileri restore edecek ve hatta İslami okullar inşa edecek. 
ci s 


Simdi burada gördüğümüz gibi, onlar bu modem İslam'ı Yy m >; 
desteklemek istiyorlar -onların tanımına göre modem tabii- ve 


bunun için milyon dolarlar harcıyorlar. 


Kardeşlerim ve kız kardeşlerim, gerçek bir Müslüman bunu, yani; din hakkında hiç bir bilgisi olmayan, Yüce olan Allah'a inanmayan, Muhammed'e (s.a.v.) inanmayan ve Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak almayan gayri Müslimlerin, açıkça “Biz sizin dininizi değiştirmek istiyoruz.” dediğini duyduğunda bu, kalbinde Yüce Allah'ın sevgisi olan bir Müslümanı kızdırmalı! | 


Nasıl cesaret edersin? Sen kimsin? Bize İslam'ın ne olduğunu ve olmadığını söylemek de ne demek? Bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'u bile mikrofon önünde ayakta durup, bize İslam'ı öğretirken ve İslam hakkında hutbe verirken görüyoruz! 2002'de verdiği bir söylevde: “İslam dünyadaki milyarlarca insana huzur getiren bir inançtır ve her ırktan insanı kardeş yapmıştır ve sevgi üzerine kurulu bir inan, tır, nefret üzerine değil.” diyerek bir beyanda bulunmuştur. 


Şimdi, bu dediği doğru, yani İslam dünya üzerindeki in lara huzur getiren bir inançtır ve her ırktan insanı kardeş yaj mıştır ve sevgi üzerine kurulu bir inançtır, nefret üzerine de Yani demek istiyorum ki bu dediği bir noktaya kadar do dur. Fakat Bush kim ki İslam'ın ne olup olmadığını bize sın? İslam adına konuşması için ona kim yetki verdi? 


ae hamdler Allah'adır ki o zaman, Bush'un İslam a bu şekilde konuşmasından dolayı mut 


| kild lu ve 
olan bazı Müslüman vardı. Fakat bu durum küffarın kibi 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ve küçümseyici tavrını göstermektedir. Saniyorlar ki bizler bize İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını anlatması gereken birisine ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bu küçümseyici tavır Müslüman olmayan kimi eleştirmenlerin dahi dikkatinden kaçmadı. 


Onlardan birisi alaycı bir şekilde şöyle dedi: 


“Politik liderlik, İslam hakkında Müslümanlara ders vermelerini sağlayacak kadar İslami bilimlerde anlık bir yüksek lisans derecesi elde etmiş gibi görünüyor.” 

Rand, 1600 çalışanı olan ve Amerikan Savunma Bakanlığına analizler sağlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yani Pentagon ile bağlantılıdır ve bir anlamda Rand işbirliği son dönemde bu “Kalplerin ve Akılların Savaşı” konusuna iştahla ilgi göstermektedir. Bu konu hakkında birden fazla yayın yaptılar. Bu konuşma boyunca, onların kimi yayınlarından burada alıntılayacağım. 


Sheryl Bernard tarafından yazılan Sivil Demokratik İslam başlıklı bir rapor var. Yazarın kendisi mürtedle evlenmiş bir Yahudi; daha kötüsü olamaz! Kocası Zalmay Khalilzad ise -diğer bir mürted, eğer daha önce Müslüman olduysa- bildiğiniz üzere Birleşik Devletler yönetiminde oldukça yüksek konumlarda bulunmuş birisi. Bir noktada Birleşmiş Milletler, Afganistan ve Irak elçisi olarak görev yapmıştı, yani onu böyle oldukça hassas işlere atamaktalar. 


Ve karısı olan Sheryl Bernard, “Sivil Demokratik İslam” başlıklı Rand için olan raporunu yayınladı. Başlıktan bile onların ne tür bir İslam istediklerini, üzerimize ne tür bir İslam dayatmak istediklerini görebilirsiniz. Ve bu arada, izlememizi istedikleri sınırları çizilmiş İslam anlayışlarını bize dayatmak için üzerimize ordu gönderecek kadar da istekliler. Kardeşlerim, 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Allah'a hamd olsun, Müsl birleşip ayağa kalkmalılar! 


ümanlar böyle bir küstahlığa karşı 


Bu kadın, tavsiyelerinden bazılarında diyor ki, şu ılımlı 


Müslümanlardan bahsediyor: 


“Onların çalışmalarını sübvansiyone' fiyatlardan basın ve dağıtın.” 


Daha fazla ilerlemeden (yazar konuşmasında ilerlemekten bahsediyor), onlara göre kim ılımlı Müslüman? Hmm, kimin ılımlı Müslüman olup olmadığını belirlemek için bir liste dahi hazırlamışlar. Yani anlayacağınız üzere oldukça ayrıntılı bir çalışma yapmışlar! Hadi görelim bakalım burada onlara göre kim ılımlı Müslüman. 


EEE RM 
*Sübvansiyon: Sü 

yon: Sübvansi lara mal, para vey, "yor ya da destekleme, devletin kişi ya da kı 


a hiz tid ` eder. (Yayıncı) met biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifa 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Ilımlı Müslümanların Karakteristikleri 


Bu bir Rand yayınından. 
1. Demokrasi 


Ilımlı Müslüman demokrasiye inanan ve demokratik sisteme inanan bir kimsedir. 


Şimdi, demokrasiyi benimseyen ve İslami sistemdeki Şura sisteminin demokrasi ile benzer olduğunu söyleyen kimi Müslümanlar var. Müslümanlar olarak demokrasi tabirini kullanabileceğimizi fakat gerçekte bizler Şura'ya inandıklarını, ama demokrasi tabiri Batı için daha sempatik olduğunu, çünkü Batı'nın İslami bir terim olan Şura'yı anlayamadıklarını söylüyorlar. 

Size şimdi kimi Müslümanların inandığı ve kimi Müslümanların da söylediği şeyi alıntılayacağım. Bunlar inanıyorlar ki eğer kendilerini demokrasi getirmek isteyen insanlar gibi gösterirlerse Müslüman dünyasında var olan diktatörlüğü değiştirmek için Batı'nın yardımını ve desteğini alabilirler. Burada ciddi bir problem var, çünkü: 


1. Demokrasi İslami değildir, demokrasi bir sistemdir ve İslam bize tamamen farklı bir sistem getirmiştir. Ve gerçekte çok az kişi İslami devlet ve Şura'ya inanmaktadır. Öyleyse ona “Şura” de, neyse onu söyle, ona demokrasi deme! Bu bir. 


2. Bu hile Rand'de çalışan insanlar üzerinde etkili olmayacaktır çünkü ılımlı bir Müslümandan nasıl bir demokrasi beklediklerinin detaylı bir açıklamasını vermekteler. 
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3. Yani diyorlar ki ve burada alıntılıyorum: “Demokrasiye liberal Batı geleneğinde anlaşıldığı gibi bir bağlılık.” 


O zaman bana demokrasi deme, çünkü ben onu İslami bir açıdan bakarak anlıyorum! Hayır! Bu tatmin edici değil! Bizim istediğimiz demokrasiye liberal Batı geleneğinde olduğu gibi 


bir bağlılık! 
dar da ileriye gittiler: “Demokrasiye olan 


Ve şöyle diyecek ka ışına olan karşıtlığı ifade etmektedir.” 


destek İslam Devleti anlay 


Yani ılımlı bir Müslüman, İslam devletine karşı olan demok- 


rasi sistemine inanan bir Müslümandır. 


Ve sonra diyorlar ki: 

“Bundan şu sonuç çıkar ki, bir grubun, mevcut Mısırlı Müslüman Kardeşler'in? durumunda olduğu gibi, hükümeti kurmak için e manasında kendini demokra- 


bir araç olarak seçimleri özendirm tik olarak tanımlaması yeterli değildir.” 
2. Ilımlı Müslümanın ikinci özelliği ise, tutucu” olmayan 


yasama kaynaklarını kabul etmesidir. 


Yani insan yapımı olan yasalara isteyerek ve açıkça tabi olmak durumundasın. Burada raporda diyorlar ki: “Tml Müslümanlarla radikal İslamcıların arasını ayıran çizgi Şeria uygulanıp uygulanmamasıdır.” 


Yani onlara göre Şeriatın uygulanmasını isteyen her bir Müslüman bir radikaldir ve ılımlı bir Müslüman Fr: ei ya da İngiliz kanunu ya da uluslararası kanunu, ismine ne derseniz, insan yapımı olduğu sürece kabul e 


* Ihvan'ul Müslimin (Yayıncı) 
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hazır olan Müslümandır. 


3. Ilımlı bir Müslümanın üçüncü özelliği “kadın hakları ve dini azınlıklar için saygı” dır. 


Şimdi, biz kadın haklarına ve dini azınlıkların haklarına inanıyoruz, ama onların tanımına göre değil. Onların tanımına göre, hicabı dayatan bir İslami devlet varsa bu aşırılıktır. Eğer Yahudi ve Hristiyanları cizye vermeye zorlarsa onlar aşırıdır! 


4. Ilımlı bir Müslümanın dördüncü özelliği “terörizme ve gayrimeşru şiddete muhalefet etmek”tir. 


Yani topraklarını savunan bir Müslüman, işgali reddeden bir Müslüman, İslami hükümlere göre yaşamak isteyen bir Müslüman bir radikaldir. Ve ılımlı Müslüman da Amerikan ordusunu gelip topraklarını işgal etmek için davet eden ve insan yapımı yasalara tabi olmaktan mutlu olan ve zulme karşı kendisini savunacak en ufak bir onur ve izzeti olmayan kişidir! 
İşte bu bir ılımlı Müslümandır! 


Yani görebildiğiniz gibi, onlara göre ılımlı Müslüman alında Müslüman olmayan bir kişidir! Çünkü verdikleri bu dört tanıma göre, bu bir küfürdür ve İslam değildir. Artık buradan itibaren, bu kişiyi ılımlı Müslüman olarak tanımlamayacağım fakat sanırsam, “Rand Müslümanı” daha uygun bir 


terim olacaktır. 
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Ilımlı Müslüman Anketi 


Bunlara ek olarak birde Müslümana cevaplaması için verdikleri bir anketleri var. Onu verdikleri cevaplara göre ya ılımlı ya da radikal olarak etiketleyecekler. Allah'a hamd olsun ki, tüm bundaki bu küstahlığı ve Müslümanlara karşı takındıkları bu horlayıcı tavırlarını görmemiş olmanız mümkün değil. 
Bizim akidemizi test ediyorlar, imanımızı ölçüyorlar ve bize 


puan veriyorlar! 
Anket şöyle: 


Grup yahut birey, şiddeti destekliyor mu yoksa göz yumuyor mu? Eğer şimdi desteklemiyorsa yahut göz yummuyorsa, geçmişte desteklemiş ya da göz yummuş mu? 


Yani şu anda şiddete karşı olsan bile seni kendi haline bırakmayacaklar. Eğer geçmişinde bir şiddet vakası var ise bundan sorumlu tutulacaksın. 

Bir sonraki soru: 

Demokrasiyi savunuyor mu? Eğer öyleyse demokrasiyi geniş manada kişisel haklar olarak tanımlıyor mu? 

Bir sonraki soru: 

Uluslararası olarak tanınmış insan haklarını savunuyor mu? 

Bir sonraki soru: 


Herhangi bir istisna yapıyor mu? Mesela din özgürlüğü 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çi İNN 


konusunda? 

Yani mesela riddet hükmünü uygulamak istiyorsanız, bu bir radikallik! 

Din değiştirmenin bireysel bir ha ahudi olmak istiyorsa, bir yorsa, ya da bir Müslüman yılana veya maymuna tapmak istiyorsa, bunu Imalı! Eğer bir Müslüman dosdoğru yola hida- e Müslüman olmakla şereflendiyse ve Yüce Muhammed Peygamber'e (s.a.v.) tabi olduysa, rahmet ettiği bir kimse daha sonrasında bir 


böyle yapma hakkı olmalıdır! 


k olduğuna inanıyor mu? 


Yani bir Müslüman bir Y 
Müslüman Hristiyan olmak isti 


bir ineğe, bir yapma hakkı o yet edilmişse V 
Allah'ı tanıyıp, yani Allah'ın böyle ineğe tapmayı istiyorsa kukunda şeriat unsurları uygulaması 


Devletin ceza hu gerektiğine inanıyor mu? 


Yani hiç bir şekilde had cezaları olmamalı! 

Devletin medeni kanunda şeriat unsurları uygulaması gerektiğine inanıyor mu? 

Mesela evlilik konularında, çok eşlilik. 


Ya da şeriat dışı seçeneklerin olması gerektiğine inanıyor 


mu? 


Hamd Allah'adır! Burada biz neyden bahsediyoruz? Bi manavdan soğan ve patates almaktan mı?! Şeriat dışı seçene! 
ler de ne?! Dünyadaki hiç bir ülke sana kanunlar konusun seçenek sunmaz! Her konuda yalnızca bir hüküm var Burada, onlar seçeneklerimizin olmasını istiyorlar, yani tan ği gidiyorsun ve eline çoktan seçmeli bir kâğıt ue 

Hangi yasayı tatbik etmek istiyorsun?” r 


Yüce Allah buyurmaktadır ki: 
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“Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde 


hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe 
iman etmiş olmazlar. 7 


Eğer ki Yüce Allah'ın hükümlerini kabul etmiyorsa hiç bir Müslüman, Müslüman değildir. Allah'ın Resul'ünün (s.a.v.) 
sünnetini kabul etmeyi reddeden hiçbir Müslüman, Müslüman değildir. 

Ve sonra anket devam ediyor: 


Farklı dini azınlıkların Müslümanların haklarıyla aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor mu? 
Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede dini azınlığın bir üyesinin siyasi bir görevde üst bir konuma sahip olabileceğine inanıyor mu? 


Ve biz bu soruya “hayır” diye cevap veriyoruz; yüksek makamlarda bulunamazlar, çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 


“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz. ”* 


Yani, bu ayet bizim Hristiyanları ve Yahudileri yardımcı, danışman edinmemize yahut onları yüksek mevkilere atamamıza izin vermiyor. 


Anket tespit etmeye devam ediyor: 


”Nisa/4: 65 
"Ali İmran/3: 118 


Enver el- 


30 
oğunlukta olduğu bir ülke dini a $ enstitülerini açmaya vi 


di inançlarının üşünüyor mu? 


gereğince izin verilmemektedir. 
Ve sonra: 


Mezhepsel olmayan hukuk ilkelerine dayalı herhangi bir 


yasal sistemi kabul ediyor mu? 


Bu şeyin hepsi küfür! İşte onları ılımlı Müslüman yapan dabu 


ree a e PERREN 
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Sheryl Bernard'ın Tavsiyeleri 
Bu Sheryl Bernard'ın tavsiyelerine geri dönüyoruz, ilk tavsiyesi: 


Şeriat altındaki müslümanlara Rand Müslümanlarının 


çalışmalarını sübvansiyone edilmiş fiyattan basıp dağıtmalıyız. 


Bu bâtılı destekleyip yaymaktır! 


Bir sonraki tavsiyesi, 


“Onları kalabalık Kitleler ve gençler için yazmaya teşvik * tmeliyiz:” 


çünkü hakkın tarafını tutanlar gençlerdir: İbrahim (as) putları- 
'kırdığında bir gençti: Yine biliyoruz ki Kehf suresindeki mağaraya girmiş olan kişiler gençlerdi: Ve biz siretten de biliyoruz- 


ki'Peygamber'in (:a.0.) ilk takipçileri gençlerdi. Ve şimdi bü” * “kadın gençliğin sapmasını teşvik etmektedir! + 


Bir sonraki tavsiyesi: 
“Onların görüşlerini İslami eğitim müfredatına sokun.” 


Bu yönde zaten kimi somut adımlar atmaktalar. Birçok Müslüman ülkedeki müfredatı alt üst ettiler, cihattan bahse- 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e EO T en, Allah'ın hükümlerini anlatan 


ahsedi 
, had cezalarından bahse Me E a bölümler topluca kitaplardan silindi, değiştirildi ve müf- 


redattan çıkarıldı. 


Bir sonraki tavsiyesi: 
i ve İslami olmayan kültürleri 


ı medyada ve ilgili ülkelerin olaylaştırın.” 


“Onların İslamiyet önces hakkındaki farkındalıkların E müfredatlarında teşvik edin ve bunu onlar için k 


iravunlar medeniyetini canlandıra- 


Mesela hadi Mısır'ın F nları pozitif bir 


lım. Hadi Firavunlar hakkında konuşalım ve o ışıkta sunalım. Ve hadi onların medeniyetinden, o eski zamanlarda nasıl gelişimler ve başarılar kaydettiklerinden bahsedelim, İslami medeniyetten bahsetmenin yerini hadi bu alsın! Ve hadi İslam'dan önceki toplumların yerel kültürlerini canlandıralım. Hadi İslam öncesi Arabistan ve Arap milliyetçiliği hakkında konuşalım! Hadi Kuzey Afrika'daki Berber insanlarının tarihi hakkında konuşalım. Ve hadi Şam'daki Yunan ve Roma 


tarihinden bahsedelim. 


ologlar tarafından İslam öncesi Ortadoğu taridenini burada görmekteyiz. 
'daki Firavunlar tarihi hak- 


İşte arke hine büyük önem verilmesinin ne 
Mezopotamya hakkında ve Mısır kında çok fazlaca konuşuyorlar. Bunun farkında olmalıyız ve 


İslam öncesi tarihimiz hakkında herhangi bir gurura da sahip olmamalıyız. Bunların hepsi cahiliyedir ve medeniyet olarak dahi adlandırılmamalıdır, çünkü değildir! Cehenneme bir yoldur, zulumattır, karanlık üstüne karanlıktır! Ve firavun, kötülüğün bir sembolüdür, hiç bir şekilde pozitif bir ışıkla sunul- 


mamalıdır! 


| Muhammed Peygamber (s.a.v.) ordusuyla Semud kavmini 
diyarından, onların oturduğu yerlerden geçiyordu ve sahab 


“ zulumat: Kur'an'da k iri i mira verime ee aranlıklar tabiri. Arapçada karanlık keli: 


gerin ve A Savan O O O OO O 33 
lerden gesi oraya girmeyi istedi de Peygamber (s.a.v) buna izin vermedi. 


Neden? Böylece onlar gördüklerinden etkilenmemeliydi ve onlara dedi ki: 


“Onların yerlerine (başlarına gelen bu duruma) ağlamak dışında girmeyin.” 

Bu bir ders olarak alınmalıdır. Semudluların kuyusundan su çektiler ve bunu ekmek hamuru yaparken kullandılar, Peygamber (s.a.v.) bu hamurla hayvanlarını beslemelerini ve kendilerinin ondan yememesini ve Semud kavminin kuyusun- 


dan çekilen suyu içmemelerini söyledi. Bu, bizimle bu küffar arasına bir set çekmek içindir. 


Bir sonraki tavsiyesi: 
“Sufizmin popülerliğini ve kabulünü teşvik edin.” 


Yani bu kadın tasavvufu teşvik etmek istiyor, tasavvufun kendisine duyduğu sevgiden dolayı değil, fakat tasavvufun Allah yolunda cihad hakkındaki duruşundan dolayı, onun şiddet karşıtı duruşundan dolayı bunu istiyor. Fakat acaba onlar Ömer Muhtar'ın tasavvuf anlayışını teşvik ederler miydi? 
Yahut Kuzey Afrika'da ya da kıtanın alt kısmında ortaya çıkmış olan akımları? 


Ve daha sonrasında, “Köktendincilere (Radikallere) karşı çıkış ve direniş” başlığı altında bir kaç tavsiyesi daha var. 


İlki; “Yasadışı gruplara ve aktivitelere olan bağlantılarını ortaya çıkarın.” 


Bir sonraki: 


np pE . 
Hadisin aslı, Buhari ve Müslim'in Sahihlerinde, başka bir şekli ile tahric ilmiştir. (Yayıncı) 


eş 


VEN 


nm een ni 


A K 
“Onların şiddet eylemlerinin sonuçlarının propagandad 


sını yapın.” 
illa ki insanlar ölecek. Belki bunların bazısı 


k bu savaşın doğası. Müslümanlar masum- k için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Zaten Allah yolunda cihad hakkında Peygamber (s.a.v.) tarafından düzenlenmiş katı kurallar VE, Mesela, savaşmayan kadınları, yaşlıları ve rahipleri öldürmemek, ağaçları ve bitkileri kesmemek ve yakmamak gibi. 


Şimdi, savaşta 


masum kişiler, anca ları öldürmekten sakınma 


Bu kadının burada bahsettiği şey, Allah yolunda savaşan Imayarak meydana gelen 


mücahidlerin istemeden, kasıtlı O kazalar ele alınması gerektiği. Mesela, kimi masum insanlar yanlışlıkla öldürülecek ve biz bunu abartarak bunu problem 


haline getireceğiz. Ama Amerikan ordusu tüm yaşam alanlarını, içindeki kadınlar, yaşlılar, çocuklarla birlikte bombalayıp onları öldürdüğü zaman biz bunu bir kenara koyup hakkında 


hiç konuşmayacağız, bunu unutacağız ve eğer ki bu dünya 


medyasına sızarsa o zaman hemen bir bahane bulacağız! 


Bununla beraber, eğer ki Allah yolunda cihad eden Müslümanlar bir hata ederlerse yahut istemeden bir kaza meydana gelirse, hadi bunu büyütüp kocaman bir olay yapalım ve sorun çıkaralım! Bunun sürekli olarak görüyoruz. Bu öyle bir hal aldı ki şu anda Müslümanlar, masum insanların hakları konusunda en ufak bir saygısı olmayan vahşi insanlar olarak insanların akıllarına kazınmış durumda. Neden? Çünkü Batı medyası tarafından yayılmakta olan safsata bu, Müslümanlar! 
m göstermek onların gündemi. Fakat zerre kadar akla sahip biye Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da ve Müslü 

çoğunlukta olduğu yerlerde, ayrım gözetme! 


zin bombalar atarak masu SL mları öldürenleri ika Birleşi 
Devletleri olduğunu görebilir, erin Amerika Birleşi 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savaştan önce Irak'a uygulanan ambargoda bir milyon- dan fazla insan öldü ve şimdi de böyle bir ambargo dolayıayla fakirlik içinde yaşayan koca bir Iraklı nüfusu ve yine bu ambargo sebebiyle bir sürü hastalıkların yayılması gerçeği var. 


Kal 


Bir sonraki tavsiyesi: 


“Radikallerin, köktendincilerin ve teröristlerin şiddet becerileri hakkında saygı ve beğeni göstermekten kaçının.” 


Ve sonra ne dediğine bir bakın: 


“Onları ruhen rahatsız ve korkak insanlar olarak sergileyin, kötü kahramanlar olarak değil.” 


Bazen düşmanının sahip olduğu kimi özelliklerden dolayı ona saygı gösterirsin. Mesela Batı, Selahaddin (Eyyubi) için olan hayranlığını gizleyememiştir; onun cesaretine ve yiğitliğine olan hayranlığını. Tarih boyunca görüyoruz ki, farklı kavimler ve insanlar arasında savaşlar çıkmıştır, fakat yine de düşman karşı taraf için az da olsa saygısını ve hayranlığını ifade ederdi. Kimi özel devirlerde derlerdi ki mesela: “Evet onların bizim düşmanlarımız olduğu doğru, ama hakkı söylemek gerekir ki onlar çok cesaretliler.” “Evet, onların bizim düşmanlarımız olduğu doğru ama yine de söylediklerinde bir haklılık payı var.” 


nu 


Bernard'a göre, böyle bir hayranlık göstermemeliyiz, onları asla kötü kahramanlar olarak sergilememeliyiz! Ve sonra kendisi özellikle onların ruhen hasta ve ödlek insanlar olarak sunulmasını ve sergilenmesini istiyor. Ve bu “ödlek” kelimesini tekrar tekrar duymaktayız. Kimi Müslümanların bu kelimeyi papağanlar gibi tekrar etmelerini görerek şaşırmaktayım, hamd Allah'adır, kurşungeçirmez yelekli, çelik kasketli, kümelenmiş kum torbalarının arkasına sinen ama yine de Filistinli çocukların taşlarından kaçan İsrail askerlerinin nasıl cesur olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Ancak taş dışında hiç bir 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şeyle silahlanmamış ve giymemiş oldukları hal ırkak oluyorlar! Ben bunu anlamakta zo 


pantolon ve tişörtten başka hiç bir sey de askerlere saldıran Filistinli çocuklar 


rlanıyorum! 
kor 


“Kahraman” Amerikan askerleri, zırhlı ve konforlu Bradleeş and Strikers'larının ile Irak yazının sıcağında kurşungeçirmez kıyafetlerin içinde terden sırıl sıklam olmuş bir halde savaşan Amerikan askerleri “cesur” olurken, hafif gerilla silahlarından başka hiç bir şeyle silahlanmamış Iraklı mücahitler de “ödlek” oluyorlar! 

Ve anlamakta gerçekten zorlandığım şey, bir şehidi, isteyerek ve severek ruhunu Allah'a teslim eden, inancından zevk 


alarak ilerleyen ve ölümü bir gülümsemeyle karşılayan bu insanı nasıl bir “ödlek” olarak isimlendirebilirsiniz? 


Fakat işte onların taktıkları isim bu. İslam dünyasındaki papağanların tekrarladığı şey de bu, bu insanların ödlek olduğu. 


Ve sonra söylemeye devam ediyor: 


“Gazetecileri, radikallerin ve teröristlerin gruplarındaki ahlaksızlıklar, ikiyüzlülükler ve bozulmalar gibi konuları araştırmaya teşvik edin” 


Aynı zamanda şöyle de diyebilirdi, hadi onlara karşı böyle şeyler uyduralım ve onları mahkemeye alalım ve böyle uydurma suçlamalarla hapse atalım ve gülünç cezalar verelim! 
İmam Cemal Ameen Amerika'da ömür boyu hapse û edildi, çünkü bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyordu. 


Humeidan at Turki, Denver Colorado'daki el-Başer yay bali müdürü, ömür boyu hapse mahküm edildi çünkü metçisine tecavüz etmekle suçlanıyordu! 


Kendilerini sahneden çıkarmak ve tasfiye etmek 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merikan devletinin aleyhlerine bir siir 

5 durduğu insanların harim e yoe Mir si ri 
Kaptan Yee'nin hikâyesiyle devam edelim, Gükitürimm se imam. Sebebin ne olduğunu Allah bilir, bir deniz aş a zamanda bir çalışan ve Amerikan devletiyle beraber m sına rağmen, Şu ya da bu sebeple ona sempati göstermediler Dolayısıyla onu ilk başta casuslukla, gizli bilgileri Suriye'ye geçirmekle suçladılar! Bu tutmayınca, Allah'a hamd olsun bu sefer onu neyle suçladılar? Laptopunda pornografik içerik bulundurmakla! Ve suçu da, devlete malına aile olan bir laptopta pornografi bulundurulamazmış! Sonra onu eşini aldatmakla suçladılar, ailesini yıkmaya çalıştılar. Ancak sonunda hiç bir şey tutmadı ve böylece onlara karşı yapılmış olan tüm suçlamalar düştü. 


US News ve dünya raporu tarafından yayınlanan bu makalede, diyor ki: 


“Ancak yurtdışındaki bireysel CLA istasyonları bazı fırtınalı ve yenilikçi hamleler yapıyorlar, bunlar arasında militanları pasifize etmeye para dökerek onları Amerikan hatiplerine ve işverenlerine dönüştürmek de var.” 


Sonra diyorlar ki: 


“Eğer ki Molla Ömer'i bunu yaparken bir köşe başında olduğunu görürsen, karşı köşe başına da onu etkisiz kılmak için Molla Brad- 


ley'i yerleştirirsin.” 
Merak ediyorum, acaba şu anda İslam dünyasında kaç tane Molla Bradley'leri var? 


Sonra bu kadın şunu diyor: 
“Radikallerin arasında bölünmeyi teşvik edin.” 


Enver el-E vlaki 


dece Ame rikan ordusunun , ” 


šil, aynı zamanda Amerikan 


da yalanlar uyduruy orlar, kalbimizde 


lerimiz hakkı 


K hte suçlamalarla onları suçluları ekiyorlar! 
kca radikallerin arasındaki ayrılıkları teşvik b rup Yüce Allah'ın hükümlerini 
Ne Z i 


ısırsa, onların saygınlığını yok 


orlar! Ve ne yazık ki bu yalanlara 


n inanıyor! Ç inkü onlar Batı medyasının ve 


nları. Bunun farkında olmalı- 


din kardeşlerimizle ilgili bilgi- 


rına güvenmemeliyiz! Bilgiyi 


kaynaklardan alın. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 


bozulmuş bir Müslüman!- size bir bilgi getirirse 


“fetebeyyenu”” bu haberin doğruluğunu kontrol etmek zorundasınız. Peki, eğer haberin kaynağı bir fasık değil de bir kâfirse? 


O zaman işittiğimiz şeyler hususunda çok dikkatli olmalıyız! 


Mesela Taliban Afganistan'da hükmederken, onlar hakkında birçok şey duyardınız, medyada onlar hakkında birçok yalan olurdu, öyle ki ümmet onlardan nefret ederdi, işte bu bizler arasında ayrılık tohumları ekmektir. 


Somali'de İslami hükümler uygulandığında, onlar hak- 


kında ne dediler? Öyleyse Müslümanlar, bizim çok dikkatli olmamız gerekir. 


e 


12 ” i zð fi 
Ey iman edenler! Eğer bir fasık siz 


$ e bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden b s ye 


ir topluluğa kötülük edersiniz de s tığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat /49: 6) dersiniz de sorna KANE 


Kal Jerin ve Akılların Savaşı ge anmaya 


11 Eylül ile Kızışan Fikirlerin Savaşı 


Rand raporunda bulunan kimi tavsiyelerden ve bu od nist ya da Rand Müslümanları ile radikaller ya diği E Müslümanların, hakiki Müslümanların arasını Kİ iy suyla nasıl baş edeceğimizden bahsettik. nu- 


Bu çabalar, 11 Eylül'den beri devam etmektedir, bundan önce bu tür bir şey yoktu denemez fakat 11 Eylül buna biraz daha önem verilmesine neden oldu. Size bahsettiğim üzere US News ve Dünya Raporu “Bugün Washington 11 Eylül saldırılarından beri atılan yanlış adımlarla mücadele ediyor. ABD hükümeti soğuk savaşın zirvesinden itibaren eşsiz siyasi bir savaş kampanyası başlattı.” diyor. 

Yani bu “Akılların (Fikirlerin) Savaşı” konusuna vurgusu 
11 Eylül'den sonra başladı. 

Yani Amerika Birleşik Devletlerinin istihbarat kaynaklarını, 


finansal kaynaklarını ve insan kaynaklarını İslam'ı değiştirmeye adadığından beri şimdi 7 sene geçmiş.” Peki, sonuç ne? 

Kardeşlerim, eğer İngiltere İmparatorluğu, zamanının en büyük imparatorluğu, denizlere hâkimiyet kurduysa, buna karşılık Amerikan ordusu, tüm seviyede kara, deniz, hava ve uzaya hâkimiyet kurmakta! 

Amerika, küresel savunma harcamalarında kendinden sonraki 14 tane devletin toplamından daha fazla harcayarak 


dünyadaki toplam küresel savunma harcamalarının neredeyse %50'sini kendisi yapıyor. Ve yine Amerika dünyanın geri kala-Ya anlak n 


* Konuşmanın yapıldığı tarih 2007'nin sonudur. (Yayıncı) 


ERIE 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nını bir araya koyduğunuzda, savunma araştırmaları ve geliş- 


tirmelerine daha fazla para harcıyor! 
E ve ordusu dünyanm. 
bir ucundan diğer bir ucuna uzanan Amerika, bu i 


milyonlar harcıyor fakat yine de gerçek Müslümanları alt ede- 
‘miyor ve bu fikirler savaşını hala kazanamıyor! 


Washington Post'taki bir makalede, Shibli Talhami, danışma grubu ve kamu diplomasisi görevlisi ve Brookings Enstitüsü bilgini olarak görev yapan Beyaz Saray'ın bir üyesi dedi ki: 


“Bu başarısızlıktan daha kötü. Başarısızlık, denedin ve daha iyisini elde edemedin demektir. Ama bu noktada, 11 Eylül'den üç sene sonra adam gibi bir girişimde bile bulunulamadı ve bugün Arapların ve Müslümanların Amerika'ya karşı olan tavırları ve Amerika'ya olan güvensizlik derecesi üç yıl önce olduğundan çok daha kötü, Bin Ladin hükmen kazanıyor!” 


Yani onlar başarısız oluyorlar. Bayan Bernard ve Rand'deki ve Pentagon'daki kafadarları bilmeliler ki onların planları çökecek çünkü Allah planlayıcıların en iyisidir! O nefret ettikleri aşırı dinciler ve radikaller sadece Afganistan ve Irak'ta kazanmayacaklar, sizin insanlarınızı, Yahudileri, kutsal topraklardan atana ve siyah bayraklarını Kudüs'ün çatılarına dikene kadar yürüyüşlerine devam edecekler! 


“Onların çabaları sadece bir hüsrandır! -+ 


Ve Yüce Allah buyurmaktadır ki: 


“Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) A 


alıkoymak için harcıyorlar. Daha da ha 


“ Enfal/8: 36 


e e 
; Nisa/4: 13, Tevbe/9: 72, Saff/61: 12, Tegabun 
Rum/30: 19 
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olacak! 
decekler ve daha sonra da ceh ! Sonunda da kaybe cehennem ateşinde olacaklar! - 


Fikirler âlemindeki sonuçlar çok daha öne lerim, mücahitlerin savaş alanlarındaki Ara önemlidir. Uyguladıkları metodolojiden Gale önemlidir. Çünkü Yüce Allah, Buruc Si daha insanlarından bahsediyor ki onlar savaş alanında is hendek jar, kaybettiler ve öldürüldüler. Kral onlar için ör TON ve canlı olarak yakıldılar. Fakat onlar PARE igk duklarından dolayı sebatkârdılar, Yüce Allah büyü tun- 


lidir kardeşrinden daha 


“İşte büyük kurtuluş budur.” 


Yani bizler Müslümanların kalbinde neler olup bittiğiyle savaş alanında neler olup bittiğinden daha çok ilgilenmeliyiz. 


Bu alanda, kardeşlerim, Allah'a hamd olsun, birçok Müslümanın Amerika'nın bu planı ile aldandığı, daha önceleri uykuda olan ve şimdi muhtemelen beyinleri ölü olarak tarif edilebilen birçok Müslümanın olduğu doğru olsa dahi, diğer bir yandan da uyanışı görmek, özellikle gençler içindeki uyanışı görmek harika. Bugünkü kimi gençlerde gördüğümüz anlayışın temizliği ve düşüncenin olgunluğu muhteşem! 


Özellikle, ikinci ya da üçüncü kuşak Müslümanları olan Batı'daki gençlik, onlar İslam'ın temiz anlayışını devam ettiriyorlar. Bunu görmek muhteşem! 


“Allah ölüden diriyi çıkartır.” 


bu fikirler savaşı içerisinde 


Onlar aslanın ininde yaşıyorlar, darbesine maruz 


Savunma hattında ilk sıradalar ve onun esas kalmaktalar, Yine de onlar hakka sarılıyorlar! 


/64:9, Buruc/85: 11, vd. 


arın Vela ve Bera anlayışı, 7 
akim kılma ve İslami Hi hin hü u haklı Ti iz yüzünde / ahin © lamalar, tüm bunların hepsini gör ) önem vor alanından başka diğer alanlarda ve ikir e k ipleri ve akılları da içine alan alanlarda ne a 


usundan uyaruyo® bunu görüyoruz, Hi 


Müslüman UY 
Allah'adır. ' 
se, onun Iımkâ 


Eğer Yüce Allah bir şey ister 


sağlayacaktır. 
Görüyoruz ki Amerika Birleşik pe | ani 

büyük hatalar yaptılar. Mesela bu işgal, Amerikā SR 

işgal etmesi, Amerika Birleşik Devletleri için tama 


felaketti. 
Bir Amerika yabancı servis görevlisi şöyle belirtme! i 


“Bu sonuçlar silsilesi, Bush'un Irak işgalini Amerikan í siyasetinde Vietnam savaşından beri benzeri görül fiyasko yapıyor. Üstelik sonunun ne olduğu da görü. 
Bu doğru! Sonu görünürde değil! Henüz sadece b gördünüz! 


ii görüyoruz ki, 11 Eylül'den 7 yıl sonra” Afg hak üzerine olan Müslümanlar var, Irak'ta hak i MAŞ di var, Çeçenya'da hak üzerine olan Müs j : an de hak üzerine olan Müslümanlar var, $ böyle deği wi Hi Müslümanlar var. 11 Eylül'den 

ii » olaylar Müslümanların lehine gelişi: 

ush'un Irak'taki ieont: 
katlarının k ia ta işgali, ne getirdi? Bir İsli z uşunu beraberind getirdi 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asinda bu tam olarak olmasını engellemeye çalıştıkları şeydi 
1. 


Onların sapan eyleminden dola ü arafindan hazırlanmış bir tuzaktı. rn NE, aaa dönün Firavunudur. Her bir Firavun için bir Musa al 
ve Firavun adımlarını hesaplasa da her işini planlasa > { 7 
de ölümcül hatalar yapacaktır çünkü Yüce Allah Musa” aE ve İsrailoğulları'na zafer vermek istemiştir. Bugün a k Amerika'ya olduğunu görmekteyiz, kendileri için vi e kazdılar ve içine düştüler ve şimdi içinden de AM © 


Yakın zamandaki bir olay da Peygamberin amcası (sa.v.) 
Abbas'ın torunlarının Irak'ta Bağdat'ta -Hilafete en uzun süre hizmet eden başkent- bir İslam devletinin kuruluşunun duyurması oldu. Biliyoruz ki Bağdat Abbasiler tarafından kuruldu ve Bağdat'ı başkentleri yaptılar. Bağdat da bir kaç yüz yıl boyunca başkent olarak hizmet etti, İslam dünyasında aydınlanmanın ve medeniyetin olduğu bir dönemde. Bağdat o zaman dünyadaki en büyük şehriydi. Yani, Irak'ta, Bağdat'ta, Abbasilerin devletinin başkentinde, başlarında Hz. Ali'nin 

oğlu Hüseyin'in bir torunu olan bir İslam devletinin kurulduğunu duyurulması çok büyük önem taşıyor.” 


Bu konu ya Batı'yı es geçmiş bir konu ya da kasten bunu göz ardı etmeye çalışıyorlar. 


Şimdi bu devlet ister bir sonraki İslami Hilafet Devleti ola- 


“ Şeyh Enver Evlaki bu konuşmasını 2007 yılında yapmıştır. O yıllarda Irk el Kaidesi Irak İslam Devleti olarak isim değiştirdi. Bu yapılanmanın Kurucusu Zerkavi ABD saldırısında şehid düşene kadar Usame'ye biatn korumuştur. Bu nedenle de ABD'ye karşı Irak'ta savaştığı o yıllarda el Kaide'nin lideri Usame bin Ladin ve Yemen'deki Arap Y d 

el Kaidesi liderlerinden Şeyh Enver Evlaki tarafından destek mesajları Yayınlanmıştır. Irak el Kaidesi 2013 yılında Afganistan'daki Merkez EI Kaide'den ayrılarak Irak ve Şam İslam Devleti olarak adını yenilen. > tir. Daha sonra da el Kaide'ye ve liderlerine saldırıya geçmişti. Kitabın Yazıldığı 2007 yılında Irak İslam Devletinin el Kaide'ye bağlılığı devamı “tiğinden Şeyh Evlaki burada onları övmektedir. (Yayıncı) 


“a an ister herhangi bir İslam devletinin - geni çi yöneltilen yoğun .Komplolarla iş 

il m bir olay olduğuna inanıyorum. 
yn - bir kişiye yahut herhangi bi 


; amber (54.2) vefat ettiğinde, Ebu Bekir değildi. Pey& Isun) Müslümanlara şöyle dedi: 


bir peygamberdir. Ondan önce de p 


t i 
Şimdi o ölür ya da öldürülürse, g 


“ ‘Muhammed, ancal berler gelip geçmişti": 
geriye (eski dininize) mi 
Oyüzdenşi di bu İslam devletinden bahseder hakkında bir şey bilmediğimizi söylüyorum, geniş de çökebilir de. Yine de tek başına onun diyin büyük bir olaydır. Ve ne yazık ki birçok Müslü bu başarılı olsun ya da olmasın- ne derece önemli oldi 

bihaber, bu bir fikrin teoriler âleminden gerçek dünya hareketini temsil ediyor. K 
İslam hükümlerini uygulamak ve yeryüzünde devleti kurmak artık sadece bir laftan ibaret değil, bir Ve bu, artık mücahidlerin sadece birileri onların ça meyvesini yesin diye çalışıp savaşmayacakları ge yansımasıdır. Onların isteği bu sefer yalnızca iş lerine bir grup münafık bırakarak işgalcileri ü ime Artık onlar hilafet sisteminin dönüş bir devlet projesini ellerinde b 


Kardeşlerim, Peygamber'imiz Muhâminsd 


döneceksiniz? eli 


Kalplerin ve Akılların Savaşı j mına doğ i AE nin son kıs TU Santim santim ilerlemekteyiz. 


“ve sonunda nübüvvetim üzerine bir Hilafet olacaktır” r 


Şimdi Amerikalılar Irak’ 


barındırdığı tehlikenin farkına varıyorlar, O zaman eğer bugü 


sin ki? Bundan dolayı, onunla ilgili için ellerinden geleni yapıyorlar ve bununla ilgili birinci elden 


güçleriyle direkt iletişim halinde - bunu yapıyorlar. Hatta bu devletin liderinin hayali bir şahıs olduğunu iddia edecek kadar ileriye gidiyorlar. Irak'taki İslam devleti düşmanın bir milyon donanımlı askeriyle savaştıklarını fakat hala sımsıkı tutunduklarını belirtiyor. 


Hilafet fikri şimdi Batı'da hızlanıyor, çünkü onun tehlikesini görüyorlar. Görüyorlar ki Müslümanlar tekrardan İslam Devlet kurma hedefine doğru yönelmekteler ve görüyoruz ki bunda yeni keşfedilmiş bir heyecan var. Bir süre için bu fikri unutmuşlar ya da arka plana atmışlardı, ama bir anda bakıyorsun ki hepsi onun hakkında konuşuyorlar. 


Mesela, Bush 2005 Ekim'in de dedi ki: 


Ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat/bir krallık/zalim y 


sonra sustu. (bk. Ahmed b. Hanbel, 4/273) 


s 3 M gi uydilitanlar bir ül į kontrol etmenin üslüman kitlelei Mili ağına ve punun onlara bölgedeki tüm ılım 

n İspanya'ya kadar yayılaca 


de toparlayafı i metleri devirip EndonezyA da kurmalarına olanak sağlaya 


kal bir İslamı İmparatorluğu inanıyorlar.” 


İspanya'dan dahi bahsediyor çünkü Endülüs he 


gisi var.” 


Bush 5 Eylül 2006'da dedi ki: 


“Bu halifelik Avrupa'dan Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Gi doğu Asya'ya kadar uzanan şimdiki ve önceki tüm MAG topraklarını içine alan totaliter bir İslami İmparatorluk ola 


Ve sonra dedi ki: 
“Bunu biliyoruz çünkü El Kaide bunu bize söyledi.” 
Bunlar Bush'un sözleri. 


Donald Rumsfield? dedi ki: 


ii mi boyunca genişleyerek şu anda Avrupa, As) yk daki yasal hükümetleri tehdit edecek olan yeni lami feliğin merkezi olarak hizmet edecektir. Bu onların p 


2 Endülüs 711-14 

Eli yılları arasında İber Yarımadası'nda 
Ene a ld ERİ bii yılında çıkan İslam orduları kısa sürede 


fethetti, 1 i kaybedilince 492 yılında Endülüs/teki son başkent ola 


manların Endülü p S 
İlla andaki rem a i edilmesiyle son bulmuştur. s 


Kalı Jerin ve Akılların Savaşı gaye amm 


böyle söylediler! Eğer dinlemez ve öğren 
V # m hata yaparız. ezsek çok korkunç bir 


Tony Blair,* Taliban devletlerinin fiili olarak k dan ve Arap dünyasında şeriat hükümlerinin isi sından, tüm Müslüman ulusların tek hilafete doğ pinine, yolda olduğunu içeren kötü bir ideolojiye karşı bali e, ana atıfta bulundu. ya- 


Son olarak yakın zamanda Irak'taki Amerikan birliklerinin artmasından sonra General David Patrious tarafından verilmiş demeçler var. Niçin daha fazla birlik talep ettiklerini haklı çıkarmaya çalışıyordu ve dedi ki: 


“Bu El Kaide'nin hassas saldırılar düzenleme kabiliyetini ve sürekli yapmaya çalıştıkları saldırı çemberine devam etme çabalamalarını kesmek içindir. Ek olarak, Irak'ta gerçek bir El Kaide mabedi kurmaya çabalıyorlar, bir Hilafet.” 


Yani şimdi tüm bu insanların hepsi Hilafet hakkında konuşuyorlar çünkü onu gerçek bir tehlike olarak görmekteler, bir fikirden bir gerçeğe doğru dönüşen bir şey olarak! 

O yüzden kardeşlerim, evet, ayağa kalkmalı ve dinimizi bu * küstah müdahalelere karşı savunmalıyız! + 

Evet, ayağa kalkmalı" ve | gerçeği söylemeli ve “gerçek için 

nı zamanda Allah'ın düşman- 


mücadele etmeliyiz ama ayı ları ne yaparsa yapsın bi 
Müslü ; l ç n s afın dadır 


Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 
eğ i a erse ben de ona harp * 
Kim benim veli kuluma düşmanlık ed 


ml > akanıdır. 2003 
“Tony Blair Irak'ın işgaline katılan dönemin İngil seir ve ZN Yılında Irak'ın işgaline, Amerika Birleşik Devletleri 2 Merin tepkisini Bush ile karar vermiş, ülkesinde ve dünyada geniş çekmiştir. (Yayıncı) 


xal lerin ve Akılların Savaşı 
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Buna Nasıl Karşı Çıkarız 


Biz buna nasıl karşı çıkarız? Evet, Allah'ın dini üstü cektir fakat biz de bunda bir payımız olsun isti a AN ödülü paylaşmak istiyoruz. Köşelerimizde il Ni ae gibi izlemek istemiyoruz! i 

Eğer Amerika Birleşik Devletleri İslamı bozmayı kafaya koyduğunu utanmadan açıkça belirtiyorsa o zaman e bu bozulmaya karşı koruma çabalarımızı kuvvetlendirmek bizim görevimizdir. 


Birinci olarak: 


Kardeşlerim, tartışmalı konularda İslami bakış açısını sergilemeliyiz, İslam devleti konusunda, yeryüzünde Allah-u Teâlâ'nın hükümlerinin hâkimiyeti hakkında, Hilafet hakkında olan görüşlerimizi açıkça ve yüksek bir sesle dile getirmeliyiz. Demokrasi hakkında ve onun İslam'da nasıl bir İslam dışı sistem olarak sınıflandırıldığı hakkındaki görüşlerimizi dile getirmeliyiz! Demokrasinin İslami alternatifi olan Şura ve onun ne manaya geldiği hakkında konuşmalıyız. 


Had cezaları, İslam'daki ceza hukuku hakkında konuşmalıyız! Çok eşlilik gibi, kadınların hakları, insan hakları gibi konularda nerede durduğumuzu, pozisyonlarımızın ne olduğunu konuşmalıyız. Özür dilemeden ve dürüstçe bu konular hakkında konuşmalıyız ve Batı'nın bu gündemiyle aldanmasinlar diye bunları Müslüman kitleler için açıklamalıyıZ. 


Enver el-gy, 


her şey€ karş! dikkatli olmalıyız! 
an he in ellerinde olan her şeyi kull 


art yüyetleri taz a Rap orundaki kalede, 


ve Di m i a lar YS NON içlerini ATAP dünyasına mazi “amerika'nın $ üziği, mizahı, şiirleri ve inte 


irler gi bilirler yani bizim çok d 


mz gerekmekte ir. q 
Üçüncü olarak: A 
Eğer bu Rand” daki insanlar gerçek Müslümanları kötüle- 3 3 


mek, onların itibarlarını zedelemek ve gerçel Müslümanların K; sahip oldukları Hakk'ı örtbas etmek istedik söylüyor- | larsa, ki Shery! Bernard'ın: “Gazetecileri, radikallerin ve tetö- $ | ristlerin gruplarındaki ahlaksızlıklar, iki yüzlülükler ve bozulma- ' lar gibi konuları araştırmaya teşvik etmek” dediği ve Savunma Bakanlığının dört yıllık savunma raporunda da “Radikal ideolo. 
jileri itibarsızlaştırmak istiyoruz. ” yazdığı üzere bunu söylür lar; bu durumda gerçeği anlatan âlimleri ve davetçileri d 


lemek bizim görevimiz haline gelir! 


Eğer onlar bu insanları itibarsızlaştırmak istiyorle zaman biz de onları tanıtır, duyururuz! Eğer onlar bu g Müslümanların sahip oldukları gerçeği (doğruya ait bilg örtbas etmek istiyorlarsa, o zaman biz de bu gerçeğin olmasını ve yayılmasını istiyoruz. Bu her bir Müslün hele bir görev haline gelmiştir. Çünkü hatırla ki o b peni ülkelerinde bulunduğunu bir koa 

- Allah-u Teâlâ buyurmaktadır ki: 
— Onlara karşı hazırlanın, 2s 


» Ayetin tamamı i 
Şu şekilde: “Onlara (düşmanlara) karşı güc 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Biştirmeye niyet ediand Müslümanlarına z de Hakk'ı destekle- 


o yüzden nasıl onlar bizim dinimizi da yorlar VE batılı yaymaya çalışıyor vebizi R: çevirmeye çalışıyorlarsa, bizim görevimi mek ve yaymaktır. 


Dördüncü olarak: 


Hakkın gereçlerini yaymalıyız. Gerçeği anlatan ve destekle 


ars desteklemeliyi yen ne ve pia meliyiz, yaymalı e malımızdan harcamalıyız. ynalıyız ve bu çaba için 


Beşinci olarak: 


Kelimeyle cihad ve malla cihad konusunda uygulamalar yapmalıyız. Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir: 


“Kâfirlere karşı canınızla, malınızla, dilinizle cihad ediniz.” 
Hakkı yaymak, Allah yolunda yapılan bir cihad türüdür. 


Ve son olarak kardeşlerim: 


Müslümanları, gerçek kimliklerinin farkına varmalı için dirmeliyiz. Eğer onlar bizi İslam öncesi geçmişimize yaklaştırmaya çalışıyorlarsa, biz de tarihimizle ilgili bilgileri yaymalıyız, kim olduğumuz hakkındaki bilgiyi. Aynı zamanda, ümmet kavramını, bizim de bu ümmetin bir parçası" | olduğumuzu ve bunun bugün dünyasında mevcut olan mil-“ | liyetçilik ve bir ulus devletinden yahut dünün dünyasındaki: “kavmiyetçilikten öteye gitmesi gerektiğini insanların kafasına 


yerleştirmeliyiz!* 


bilinçlen 


ulusmuş gibi bakmalıyız. Farklı renkler, 

“ın kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazirlayan ma Aa düşmanını, sizin düşmanınızı Ve onlardan başka çel ” ir bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuZ. Aliah yolunda ve jener eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsıfıZ. (Enfal /8: 


” Kaynak: Redd-ül-Muhtar (Yayıncı) 


Kendimize tek bir 


a hepimiz tekbir EV bağdan daha da ii 


52 
farklı ırklar, farklı diller, am sahip old uz herhangi bir on kardeşlerim, Allah-u TAAA bu dali kendi üzerimize dü mmet 


vereceğini ajz gibi bir düşünceye kapıln 
Ayağa kalkmalıyız Ve eğer ki biz T ef a olmak istiyorsak, kurtulmuş firkadan, nA a olmak istiyorsak kendi üzerimize düşeni tu’lra bidat ii lı kaynaklara sahip pe ne 3 
irana hükümeti ve müttefikleri tar. piar ar ; 
hr ia değ savaşında, kaç kişi oluti yayıla 3 
görevi, hakkı dünyaya S aak rlarsa olsu: 


Allah Bizi 
Zafer Için Hazırlıyor 


Enver el-Evlaki 


www.beyazminarekitap.com 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pomi E 


I. Eğer Allah Bir Son 


İ m 
Araçlarını da Y stiyorsa, Onun 


aratacaktır 


Bu başlık İmam İbn-i Esir'in ( Rahimehullah) tarih üzerine olan el-Kamil isimli kitabından alınmıştır. Eğer Allah Azze ve Celle bir son istiyorsa, sona götürecek olan sebepleri de yaratacaktır. 
Eğer Allah bu ümmet için bir zafer istiyorsa, o zaman Allah Azze ve Celle bunun için durumlar da yaratacaktır ve bugün olanlara baktığınız zaman zaferin gelmekte olduğunu hissedebilirsiniz. 

Eğer bu kuralı doğru olarak oturtabilirsek, o zaman bir sonun gelmekte olup olmadığını da kanıtlayabiliriz. Genelde zafer konusunda Allah Azze ve Celle Kur'an'da söz vermiştir ve Resulullah (s.a.v.) hadislerinde bu ümmetin eninde sonunda üstün geleceğini söylemiştir ve buna olan inancımız bizim için bir yakin” derecesinde olmalıdır. 


Yakin dediğimiz zaman, bu bizim için akide konusu gibi bir şeydir. Bir Müslüman olarak bu ümmetin zafere ulaşacağına inanmak zorundasınız. Eğer buna inanmıyorsanız, imanınızda bir sorun var demektir. Neden? Çünkü bu konuyu kavramak için gerekli olan delil çok kuvvetli. Delillerin bazıları şöyledir: 


Allah Azze ve Celle buyurur ki: 


“Andolsun, Zikir'den (Tevrat tan) sonra Zebür t da, RE muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır ' diye yazmıştı 


Yani esasen Allah Azze ve Celle'nin salih kulları yeryüzüne * Kesinlik 
” Enbiya/21: 105 


s ——— ane yiye laki ze le şöyle buyurur: 


varis olacaklardır- Allah Azze v€ Cel! 


k gönderilen kullarımız hakkınd, 
“Andolsun. peygamber iğ ii ardım edilecektir. Sü > Onlara mutlaka yi cektir. Şüphesiz 


Jecektir.'”” 


sözümüz geçmişti. 
ordularımız galip 8e! 
eygamberlerine, gönderilenlere onları 


Demek ki, Allah p dair söz vermiştir. Allah Azze ve Cell 


zafere kavuşturacağına şöyle buyurmaktadır: 


ü Allah'ındır. Ona, kullarından dilediğini 


“Şüphesiz yeryüz 
Ilah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.”? 


mirasçı kılar. Sonuç A 
O halde, Allah yeryüzüne dilerse kâfir ya da inan 


ları mirasçı kılabilir ama Allah ayeti müminlerin yeryüzüne mirasçı kılacağını bildirerek bitirmektedir. 


“Allah'ın nurunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Hâl buki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla 


vazgeçmez.” 


Şu anda kâfirler Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin nuru İslam'dır, Qi Muhammed'in (s.a.v.) risaletidir. İslam'ın ilerleyişini durdi a maya çalışıyorlar ve Allah Azze ve Celle de onların başarısız olacağını söylüyor. 


Ne samja savaşmak için harcadıkları paranın miktarına ak onların AS inanılmaz bir meblağ. Ve düşünün ki, bu çok ka va Allah Azze ve Celle verdi. Ellerinde ne | BE pe an hepsini İslam'la savaşmak için n aman, onların med etti 

yayı kontrol 


dünyadaki bütü tün güçlü i ee AEN gazeteleri yönettiği 
` Saffat/37: 171 -173 nişi e 
> Araf/7: 128 


” Tevbe/9: 32 


allah BİZİ Zafer İçin Hazırlıyor 


> : 57 
şim güçlü radyo istasyonlarının emirleri altında old yeryüzündeki her güçlü medya pazarını k uğundan, 


i SENİ ontrol ettikleri yükümetleri ve polisleri ve tüm yötyüsün ettiklerinden, 


den yakınmaktayız. ü kontrol ettiklerin. 
Tüm bu paraya sahipler ve bizim onlara karşı sav. 

hiç şansımız yok. Öyleyse boş verelim ve onlarla uğr. kia 

alternatif yollarını arayalım. Mademki onlarla imkânl, je ir 

sında eşit olamıyoruz, o halde onlarla yüz yüze çarpışmayalım 

Onlarla savaşırken politikayı, diplomatik yolları kullanalım. 


Ama Allah Azze ve Celle de buyurur ki: 


“Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. 
Kdfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır. 


Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği üzere öncelikle paralarını harcayıp sonra da yenileceklerine göre, bu da onların yenilme şekli olacaksa, öyleyse bırakın paralarını harcasınlar, O halde biz onlar paralarını İslam'la savaşmak için harcadıklarından dolayı mutlu olmalıyız, çünkü bu İslam'ın zaferinin çok yakın olduğunun, gelmek üzere olduğunun bir işaretidir. 


Zaten şu anda Afganistan'daki ve Irak'taki savaşın onlara Vietnam ve Kore savaşından daha pahalıya mal olduğundan konuşuyorlar. Kore savaşı onlara 200 milyar dolara mal oldu ve Vietnam savaşı da 400 milyar dolara mal oldu. 


Irak'taki bu savaş ise onlara muhtemelen soo milyar dolar ya da daha fazlaya mal oldu, olacak olan şöyle, ak nomi ölümüne kan kaybedecek ve bu tam da ayeti peii, ad Şekilde, para harcayacaklar ve pişman gec Ç a iniaa bu savaşlar onlar üzerine zorunlu yi 

al /8: 36 


58 sıkıntıya kendi kendilerini attılar, hatta s 


$ bu 


ü i Se dığı h nlar seçtiler. Tüm parayı harcamak Beş parasız bu savaş! E yirleşmeēki- Ve sonrasında da yenilgi... İşte W kalmak ve fa man olacaklar. v5 


girdikleri için piş Şi 


Aynı Müslümanların kervanları ele geçirmek istedikleri } icin gii çıktıklarında Müslümanlarla Bedir'de katildi a iğ isteyen Ebu Cehil gibi... Kervan gayana Ebu Süfyan, 

o vakit ordunun başında olan Ebu iyidi e, kervan güvende olduğu için Mekke'ye dönmesini ve Müslümanlardan paçasını 


kurtarabileceğini anlatan bir mektup yolladı. Ama Ebu Cehil 


şöyle dedi: 


meşakkate 


“Hayır, gideceğiz ve onlarla savaşacağız! Bedir'e gideceğiz ve orada üç gün boyunca eğleneceğiz, şarap içeceğiz ve kadınlar bize şarkı söyleyeceğiz. Tüm Araplar bu seferimizden haberdar olacaklar ve Kureyş'in zelil olamayacağını bilecekler!” 


Yani orada üç gün boyunca eğlenecekler ve bu haber tüm Arabistan'da Kureyşlilerle bir daha uğraşılmaması £ tiğini duyurmak için yayılacak. 


duğunu söylemiştir; 


Her kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, Ben de o lal harp ilan ederim.” 


Öyleyse onlara karşı savaşan Müslümanlar deği 


Azze ve Celle'ni çi yi AE T A 


“4 llah, e erda iman edip 


Bizi Za fer İçin Hazırlıyor pa h panari p a 


inden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı dilerin! akli ve hâkim kılacağını, pk onların iyiliğine yerleşti ye döneminden sonra, leri, 


gibi onları da yer- onlar için beğenip seçtiği dini rip koruyacağını ve (geçirdik- 


bunun yerine onlara güven sağğını vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi yayacağı 


1) tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bun-Re 4) ”36 

4 asıl büyük günahkârlardır. 

a 


ibi alih amel işleyenlere veri- i iman sahibi olanlara ve s: í 
MEPE şu anda korku halindeler. Allah ae lecektir. üvenlik vereceğine dair söz veniyon: nm mi e rn şu sözü vermiştir; hilafet. ümmete şu pi dank © a $ ge güven ve dininin hâkim olacağı de V 


beraa e abi 
*Nur/24 55 
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JI. Hilafetin Dönüşü ve Z 
TA a 
Hakkında Şikâyet Etmemek > 


Bizim içinde bulunduğumuz zamandan bahsettiği icin bi memiZ gereken bir hadiste Resulullah (s.a.v yemi > bike > yuruyor: 


“Nübüvvet içinizde Allah'ın dilediği kadar devam eder, sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir" hilafet olacaktır. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah onu da -dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir > saltanat olur. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder, sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat * olur, o da Allah'ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dile-" diği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir 


hilafet olur.” 


Hadisin başlangıcındaki nübüvvet Muhammed'in (sa2.) + vefatı ile sona ermiştir. Bir sonraki dönem ise Raşid Halifelerdönemidir ve bu da Hz- Ebu Bekir'den Hz. Ali'ye (Radıyallahu - Anhum) kadar süren dönemdir. Sonra da bir saltanat olur demiştir ki, bu da Beni Ümeyye; Beni Abbas saltanatı ve“ Osmanlı hilafetidir. Bunun da sonrasında; bir diktatörlüğün” 


olacağını söylemiştir ki bu ün yönetimi altında olduğumuz ceberrut, ezici yönetimdir. Ve bunun ardından da nübüv-- vet sistemi üzerine Raşid ! i 

gibi sözlerle söy- 


Bazen yaşadığımız zaman hakkında şu leniyoruz: En kötü zamanlarda yaşıyoruz, ümmet çok zayıf, ümmet yenilgiye uğramış halde ve dağınık, keke PEA döneminde (Radıyallahu Anhum) yaşasak ya da işte islam e —— 


” Ahmed bin Hanbel, 4/273 


62 Enver kva, 
dönemlerinde... 

dilecek olan sebepler neden zamanımız rektiğini açıklayan nedenler; hak. 


kahramanlık 


Aşağıda bahse 


kında söylenmemiz ge 


Birinci Neden: 

n* birisi sahabeye dedi ki: “Resulullah (s.av.) gizi nasıl davranırdınız? “ Bir sahabe de Res Me ndıklarından bahsetti ve yapabildiklerinin a anlattı. Tabiinden olan o kişi şöyle diye; en cevap verdi: “Eğer Resulullah (s.a.v.) bizim aramızda olak onu omuzlarımızda taşırdık.” Tabiinden olan bu kişinin de i istediği şey, Sahabenin Resulullah'a (s.a.v.) yeterince iyi ri ranmadıkları ve eğer ki Resulullah tabiinle beraber iğ Tabiinin onu sahabeden daha iyi ağırlayacaklarıydı. Sehl, 


olan o kişi şöyle cevapladı: 


Tabiinde aranızdayken ona 
(s.a.v.) nasıl davra iyisini yaptıklarını 


“Bir kimse eğer ki başka bir dönemde yaşasaydı o zaman yapacağını bilemezdi, biz babalarımızla ve kardeşlerimizle Mi şıyorduk ve bu kolay bir şey değildi. Şimdi sizin babalar > kardeşleriniz Müslümanlar, siz de Resulullah'a (s.a.v.) vi ii şekilde davranacağınızı düşünüyorsunuz. O üzerini senin için yazmadığı bir şeyi isteme ve dileme.” 


İkinci Neden: 


by ME mi etmemeliyiz ve onun yerine am a e e'ye bugünlerde yaşadığımız için şükretme-Bai ML ğer gababenin statüsüne bakarsanız onun İslam an en Leas yerde olduğunu görürsünüz. Onlar ve sonra da md m A “a w. an sonra gelenler. Peki, sahabe neden en 

içeren sebeplerden kimisi şöyleydi: «il 


GEM 


lie iğ) 
* Tabiin: Sah; 
: Sahabeleri görmü ş olan Müslümanl ilen isim a) 
ara verilen isim. (Yayınc/ 


kiril temel zaten sahabe tarafından kurulm 


5 ö in bizden olan ini bi 
diğmuz dönemin olan talebini bilmek önemli ki'onu « yerine getirebilelim. Çünkü tabiinin (sahabeden sonraki nesil üzerinde durduğu şeyler teba et tabiinin (tabiinden sonra a nesil) üzerinde durduğu şeylerden farklı olabilir, ss 


Bu noktayı daha iyi açıklamak için: Eğer Buhari (Rahimehullah) yüz sene sonra gelseydi ve aynı şeyi yapsaydı bizim içimizde şu anda sahip olduğu dereceye şimdi sahip olamazdı. Eğer İmam Şafii (Rahimehullah) da yüz sene sonra gelseydi ve yaptığı şeyleri yeniden yapsaydı bizim içimizde şu anda sahip olduğu dereceye şimdi sahip olamazdı. Neden? Çünkü ihtiyaçlar zamandan zamana farklılık göstermektedir. 


Şunu fark edeceksiniz ki, dört fıkhın da imamı aynı yüz“ yılda yaşamıştır ve yine altı hadis imamı da yine aynı yüzyılda» 


yaşamıştır. (Aynı yüzyılın sonlarına “doğru"gelmişlerdir.) Bu» size o dönemin i min de ihtiyacının hadis olduğunu anlatır. Bunu söylüyorum * 


ve tüm alanlara önem vı 

dönemimizde en çok neye ihtiyacımız olduğunu kendimiz; sormamız gerekirse, bunun sahabenin dönemine en yakina dönem olduğunu görürüz, çünkü ön dört asırdır ulaşılan eN 


Enver e 


s PR- 
Öyleyse şu anda kendisinden yakındığımız yaşadığımız. E dönem, sahabeden sonra gelen tüm nesiller içinde, her de kadar bizim zamanımız sahabe zamanıyla tam olarak kiyas n | edilemese de, sahabenin dönemine en yan olan zamandır, Niçin? Çünkü sahabe geldiğinde İslami si otorite yoktu ve bugün de İslami bir otorite yoktur ve on dört asır boyunca bu durum hiç olmamıştır. Sahabe geldiğinde o dönemin iki süper gücü olan Pers ve Roma imparatorluğu da dâhil olmak üzere tüm kendi çevreleriyle savaşmışlardır ve çevrelerindeki tüm 
Araplar onlara karşıydı. Bu durum bugün bizim durumu- 3 
muzla benzerdir ve daha önce tarihimizde böyle bir durumda 


yoktur. 


Tarihimizde, her daim bir İslami otorite, yönetim ve size i Hak yolunda yardımcı olacak kimseleri ve hicret edebileceğiniz bir yer görürsünüz. Şimdi görüyoruz ki tüm dünya bize y karşı bir savaş başlatmış durumda ve bu da sahabenin dönemine çok benziyor ki bu da aynı zamanda bugünün insa rının ecrinin çok büyük olabileceği manasına da geliyor. 
sahabenin ecrine eşittir demiyoruz ama çok büyük bir ecir cağını söylüyoruz. i 


3 


O e 


Bu yüzden Resululla! 


Şunu fark edi sü pak ki, Resulullah (s.a.v.) diyor. ie 
Ebu Davud; hadis mo: 4341. Tirmizi 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nn sonuna doğru bir grup insan olacak ki pit içindeki en muhteşem insanlar arasında > u ümmetin v) hadiste şöyle diyor: r. Resulullah 


À. 


*On iki bin kişilik bir ordu, Aden-Abyan'dan* Allah'a ve Resulü'ne getirecekle arasında en iyilerdir.”1 


çıkacak. Onlar Zaferi r. Onlar benimkiler ve onlarınkiler 


Onlar Resulullah (s.a.v.) ile kendi zamanları arasındaki en iyi kimseler olacaklar. Yani tüm asırları şöyle bir sarımalayabiii ve onlar en iyi kimseler olacaklar. Bunun nedeni nedir? Çünkü onların zamanı sahabenin zamanına en yakın zaman olacak. 


Öyleyse eğer yeni bir “altına hücum” çağında yaşıyorsan niçin şikâyet edesin ki? Altın için altına hücum değil ama hasenat için altına hücum çağı. Ekonominin çok hızlı bir şekilde canlılığa kavuştuğu ve herkesin zengin olduğu ve sonra ekonominin zayıflayıp yavaşladığı ve bu insanların yine “keşke ekonomi eski haline dönse de milyoner olsak” dediği zamanlar vardır. 


Biz şimdi canlılık döneminde yaşıyoruz. Fakat bunu ve kalkıp bir şeyler yaptığımız takdirde bizi bekleyen ecrin büyüklüğünü fark etmemiz gerekmekte. Ecir öyle büyük ki, gelip kendisini alacak ve bir şeyler yapacak birisini bekliyor. Fakat bir rahatlık zamanı gelirse o zaman ecir azalır. Ama bir zorluk Zamanında ise ecir yüksek olur. 


Abyan Güney Yemen'de bir bölgedir. Bugür bölgedir. Bölgedeki Yarımadası el Kaidesi'nin yoğun ve aktif olduğu bir 


Emirliği'ni ilan etmiştir. 
şehirlerle beraber el Kaide burada Abyan Islam 


ayıncı) 


“ İmam Ahmed tarafından kendi Müsned'inde ve “ivayet edilmiştir. li 


Mucem'ul Kebir isimli kitapta İbn-i Abbas ari (Yayıncı) 


ilmek üzere olduğu bir dönemden b 


erin S piğe sai ya bilir, Resulullah (s.a.v.) za 


diyorsak, Allah en doğrusunu “r. 
ai Hz Mehdi'ye, İsa bin Meryem'e (a.s.) 


k grubun, 

eğin söylediğinde gaybın bilgisine ulaşıyorsak, eğer biz o zamana yakınsak, demek ki ecir inanılmaz boyutlarda ve biz tüm bunlar olurken bu sırada bir köşede beklemeyi istemeyiz, s Siz evinizde oturup hiç bir şey yapmazken, insanlar milyonlar kazanmakta. O halde yaşadığımız zamandan şikâyet etmemeliyiz. 

Resulullah (s.a.v.) dedi ki: 


düm. Ümmetimin hâkimiyeti benim için dürülen yerlere kadar ulaşacaktır.” e 


ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır, gece ve g ulaşmadığı bir yer var mı? Öyleyse, Ey kâfir! Ey müna bu dinden saklanmak istiyorsan Mars'a ya da başka bir yere gitmen gerekecek! Senin için dünyada bir yer olmayacak! Bi durumda hepimiz, zaferin gelmek üzere olduğu ittifak halinde olmalıyız ama soru şu: Ne zaman? 
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III. Zafer Çok Yakın 


Hadi bir iddia ortaya atalım ve so; 
z nra da b iddianın doğru olup olmadığını görmek için kullanalım AN çok akında. Şimdi de bunu kanıtlamaya pesee riya 


Şu prensibi kullanacağım; 


Eğer Allah bir son istiyorsa, onun araçlarını da yaratacaktır 


Öncelikle, bu kural doğru mu değil mi? Hadi tarihe bakalm: Allah Azze ve Celle gerçekten olaylar için zemin hazırlar mı ve bir sonu gerçekleştirmek için durumlar meydana getirir mi? Bunu kanıtlamak için bir kaç örneğe bakacağız. 


İlk Örnek 


Buhari'de Aişe'den (Radıyallahu Anha) rivayet edilen bir hadis vardır. Resulullah (s.a.v) Mekke'de 13 sene boyunca davet yapıyordu ve çıkmaz sokağa geldi ve o sırada Resulullah (sav) bir alternatif arıyordu. Taif'e gitti ve onu reddettiler. Her sene hac mevsiminde kendisini kabilelere tanıtır ve tek bir şey isterdi. “Rabbimin mesajını yayabilmem için bana destek verin.” 


Allah bu ecrin bir başka topluluğa gitmesini iie e i Hazrec. Bu nasıl oldu? Evs ve Hazrec kabileleri erag bitmek bilmeyen bir feodal savaşa müptela olmuşlardı. Her sabah uyanır birbirleriyle savaşırlardı ve tae ian b nydı. Bir süre sonra ise er ya da geç, bu seni zayıflatır. ve 

şeyi feda eden çok iyi bir savaşçı olabilirsin, fakat bu ne li 


bir son bulacak ve ne için? 


İşte bu savaş da bu şekilde sürdürülemeyecek bir hale geli- 


Enver el-Evlaki 


68 Günü denilen hadise meydana geldi, 


Buas nu yordu. sonan Anha) bunun hakkında der ki: “Buas Günü yaa gi Muhammed (s.a.v)'e hediye olarak verdiği 


bir gündür.” 

in o vakitte Buas Medine'de olduğu için 
Buas'la bir alakası yoktu. Keza yine ayn Mgs Ma ike de bir alakası yoktu, öyleyse bu Buas Günü e ney i? Bu iki kabilenin de birbiriyle savaştığı ve her iki kabilenin de liderlerinin öldürüldüğü gündü. Böylece, Peygamber ear onlara gittiğinde onların liderleri gitmişti, insanların başları öldürül- 


müştü ve yaralanmışlardı. 


Resulullah (sav) 


Kur'an okurken fark ettiyseniz peygamberlere karşı duran bir grup insan sınıfı vardır. Kimdir peygamberlere karşı duran bu insanlar? Bunlar Kur'an'da Mele, yönetici denen bir grup 


insandır. 


Peki bu Mele, yöneticiler kimdir? Onlar liderlerdir. Bu liderlik politik, ekonomik, medyatik yahut sosyal liderlik olabilir. 
Peygambere karşı duran insanlar bu grup insanlardır. 


Niçin? Çünkü bu insanlar statükoya olan müdahalelerini kaybedeceklerini düşünenlerdir. Bu liderler bu statükodan faydalanan ve bunun değişmesini istemeyenlerdir. Bu yüzden peygamberlerin davetine karşı direnirler, çünkü bilirlerki peygamberler onları sahip oldukları güçten koparmaya ve onu ş Allah'ın kitabına vermeye gitmektedirler. 


Böylece, herkes eşitlenir duruma gelir ve hilafet içinizde 


şahsi çıkarları gözetmek için değil, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye tesis edilmiş olur. 


Ebu Bekir Es-Sıddık ve o konumda kendi orad 


E Ömer Hattab (Radıyallahu A 
; rları için bulunmadılar. Tam a Allah'ın hükümleriyle hükmetmek için oraday 


tah Bizi Zaj r İçin Hazırlıyor 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yüzden onlar kıyamet gününde sorumlu yesil” ismiyle isimlendirildiler, So ıyamet gününde Allah tarafından pir yere koyuyor ki, o yüzden ki veceği bir yer değil. Bu yüzden almaya zorlanmıştır. 
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olan manasına gelen ke ğin boyutu sizi esaba çekileceğiniz öyle senin yerinde olmak istehalifeler bu pozisyonda yer 


Ebu Bekir Es-Sıddık (r.a.) beyatı Ömer birileri vermeyi istemiştir. Ömer bin Hattab (ra) ise hilafeti AN Ebu Bekir Es-Sıddık'a (r.a) vermiştir. Daha MEME insanlar Abdullah bin Ömer'e (r.a.) almasını söylediklerinde, Abdullah'ın babası Ömer bin Hattab demiştir ki: 


“Ben kıyamet günü ailemden iki kişinin bu konumda tutulmuş olmasını istemiyorum.” 


Yani Mele denilen insanlar İslam'a karşı duran, Firavun, Karun, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi insanlardır. Mele olmaları dolayısıyla para, pozisyon, ün ve saygı gibi konumlardan faydalanan insanlardır. Fakat esasında onlar kaybetmeye hazır olan kimselerdir çünkü gerçekte insanlar onların özgür olduğunu düşünse de onlar özgür olmayan kimselerdir. Eğer insan yapımı bir sistem altında yaşıyorsan, özgür değilsindir. 


Rabi ibni Amir (r.a.) bu yüzden Perslilerin liderine gitmiştir. 
Lider ona şu soruyu sordu: “Neden bizim topraklarımıza geliyorsunuz? Eğer para içinse her birinize bir maaş verelim bizi rahat bıra- 


kn.” Fakat Rabi şöyle dedi: 

“Biz bu yüzden burada değiliz. Biz insanları ni ei tan kurtarıp, tüm varlığın Yaratıcısı olan Allah'a i ol yei dinin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine çağırmaya 8e 


i ve ahiinsanları bu dünyanın darlığından kurtarıp bu dünyanın 


retin genişliğine iletmek istiyoruz.” 


Enver el-Evlapj ibni Amir (ra) bir din bilimleri öğrencisi değildi, yine i ni y p s. z 
— inle zulüm olduğunu söylüyordu. Dii i de tüm esine de gerek yoktu çünkü İslam dışındaki tüm din. 
nir bir din olduğunu ve size adaleti verecek tek eri 


dinin İslam olduğunu vahiyden biliyordu. 


Liderlik elden gittiğinden dolayı Bone Gipi bir hazırlıktı, Bu yüzden Ensardan insanlar hacca gitmişlerdi va Muhammed (sav) hakkında bir şeyler işitmişlerdi. Ne dediler? Hadi bu adamı bizim topraklarımıza götürelim ve Allah onun aracılıla bizi birleştirsin. Bitmişlerdi, liderliklerini kaybetmişlerdi, 


gy 

Subhanallah insanlık lidersiz kurtulamaz, insanlık iyide de kötüde de bir lidere ihtiyaç duyar. Bu yüzden Rahman'ın ordusunun bir lideri vardır ve şeytanın ordusunun da bir lideri vardır. Bu bizim doğamız, fıtratımızdır ve bize yol gösterecek birisinin olması gerekir. 


Aynı zamanda onların Yahudilere komşu olması ve bu yüzden peygamberlik hakkında hiç bir şey bilmeyen diğer Arapların aksine bir peygamberin gelecek olduğunu bilmeleri de diğer bir hazırlıktı. : 


Ensar, Yahudilerin “İçimizden bir peygamber gelecek ve | sizi Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğiz.” dediğini duymuştu. Yani Yahudiler Ensarı bir peygamber geldiğinde onları yok etmekle tehdit ediyorlardı ama işler başka i oldu. Bu son için bir hazırlık değil midir? 


geze PA 
4 
jkinci Örnek 7 
pir diğer örnek ise Ömer bin Hatta imparatorluğu na bir ordu göndermesidir. Uz (ra) Pers i u 
„un başında bina Ebu Ubeyde Es-Sakafi RANA osurdu ve yine de alması gerekenden dah Me ge a fazla risk al, mişti 


uda Müslümanları Ci K vebu da “5 savaşında yenilgiye götürmüştü. 


o gün Pers'te (İran'da) tüm Müslüman ordunu şehid edilmişti. Pers İmparatorluğu için tüm NAAN kae oradan çıkarmak altın fırsattı. Durumun kendi lehlerine de. a şiğini düşündüler. Şimdiye kadar fethettikleri tüm peni kaybedecek olan Müslümanları oradan çıkarabileceklerini 


düşündüler. 


et-Tarık el-İslami isimli kitabın yazarı Mahmud Şakir şöyle. 
der: “Fakat Allah inananlarla beraberdir” Eğer inananlar zaferin şartlarını gerçekleştirirlerse sayıları çok olsun ya da olmasın, nükleer silahları olsun ya da olmasın, şu ya da bu yolla zafere ulaşacaklardır. İmanın gereklerini yerine getirdikleri sürece » Allah Azze ve Celle size zafer verecektir. * 


“Şüphesiz, Allah inananları savunur” ® 


Allah Azze ve Celle çokça silahları olan, çok kalabalık olan kimselerin savunucusu değildir. Aksine o iman sahibi olanların koruyucusudur. Kendisine ihtiyaç. olan durum budur: O yüzden ne zaman Müslümanlar sıkıntıya girseler, Allah + Azze ve Celle onları oradan çıkarandır. Pers başkentinde de olan buydu. İki ana lider birbirleriyle savaşmaya baş Ordunun yarısı Rüstem ile bozuştu diğe bozuştu. 


atanmış olan 


Bundan dolayı Müslümanlarla savaşı) an silin- 


Heral şehre bu kavgayı çözmek için çağrıldı. 
Hac/22: 38 


Enver ekEvtay, 
12 nde olan Müslüman ordu Şimdi 


ma eye ve bu da halifeye savaşı del kuvvetlendirici güç yollamak için 

atam da Allah'ın istediği zamanda patlak sağl e” i ib toprağın açılmasını istiyordu. Yani du çün anlern aleyhine döndüğü düşünüldüğü anda 


orad ig ettirebilmek için 


Müslü 

Üçüncü Örnek 

Bir üçüncü örnek Haçlı Seferleri'nden. Selahaddin Eyyubi (Rahimehullah) Müslümanları Filistin toprakla etrafında toplamaya başlamıştı ve daha önce birçok emirin yapmaya korktuğu şeyi yapmaya karar verdi. Bu da Haçlılarla bir savaş başlatmaktı. Haçlılar Kudüs'teki sahil topraklarının tamamını ve Şam topraklarının bazı önemli alanlarını işgal etmişlerdi. Bu yüzden Selahaddin bu savaşı teşvik etti ve Haçlılar onun sıra- dan bir lider olmadığını bildiklerinden onu ciddiye aldılar, 


Müslüman liderler Selahaddin'e Romalılarla bir savaş başlatmanın çılgınlık olduğunu anlatıyorlardı. “Romalılar kıyısız bir denizdir” diyorlardı. Yani görebildiğinin hepsi Rum'dur. 
Yani diğer bir deyimle, Rumlar bizi batmaya götürecek çünkü nüfusu kalabalık olan Avrupa'nın hepsi birleşmiş durumda ve dağınık bir ümmete karşı savaşıyor olacaklar. | 


O yüzden Selahaddin o dönemde ümmetin bir bölümüyle vi savaşıyordu, ümmetin hepsiyle değil çünkü ümmet o dönemde parçalanmıştı. Orta çaplı bir orduyla birleşmiş bir. 


Avrupa'ya karşı savaşıyordu. Müslüman liderler ona onun çılgın olduğunu söylüyorlardı. © 


-d 


yah Bizi Zafer İçin Hazırlıyor 


için seferber etmeye b, l 73 
Seferi için m y ye baş adı, bu dördün: 
olacaktı ve şimdiye kadar ki en geniş semen Haçlı Seferi selahaddin (Rahimehullah)'a karşı yap Ms caktı çünkü bu J ılmak ydı. 


e gidip savaşıaksine kendileri 


Bu üç ordu meydana çıkacağından dolayı ordunun büyüklüğü o günün standartlarına kıyaslandığında inanılmaz büyüklükteydi. Bazı kaynaklarda Frederick Barborassa'nın (Almanya Kralı) ordusu sadece 300.000 kişiden oluşmaktaydı. 
O günlerde bu insanların duyunca korkudan bayılacakları bir rakamdı. 


Ordu öyle büyüktü ki, Avrupa ordusu ve ticaret gemileri orduyu taşımaya yeterli gelmemişti. Bu yüzden İngiltere ve - Fransa ordusu denizden gitti ama Almanya ordusu karadan gelmek zorunda kaldı. Şimdi bakalım âlimlerimiz ne demiş bu konuyla ilgili: 


İbn-i Esir (Rahimehullah) der ki: 


“Bize karadan ve denizden geldiler. Müslümanlar arasında y gül lan haberlerden birisi de Alman Kralı'nın ALO A orduyla kuzeyden geldiği de vardı. Müslümanların rim Müslümanlar endişeliydi ve korkuya ei akbirçoğu kendilerini cihad sevgisinden poi o ep larında savaşmaya hazırlamışlar: dı, fakat erer ef 

duyunca geri döndüler.” 


değişir mi? Onlar 
Neden geri döndüler? Sayı çoğalınca fikih vE 


Enver el-Evlaki 


74 savıv 
lunda cihada çıkmışlardı ama sayıyı duyunca geri 
indi : önemli bi 3 
allah ar üni ulema! Burada önemli bir des var o da garati z değildir. Onlar peygamber değillerdir. Yani 


su: Ulema hatasi i r körü körüne a götüreceklerinin an k bir genelleme değildir. 


kip ettiklerinde, onların insan- 


âlimleri ta garantisi yoktur. Bu tüm âlim- 


insanla ları doğru yol lere yapılabilece 

İbn-i Esir'in (Rahimehullah) de dediği gibi onlardan kimisi geri r. Bu ümmette her zaman bir taife olacaktır. Fakat sorumluluktan kaçmak için ulemanın 
“Bu âlim şuna fetva vermedi.”, “Şu 


dönmüştü olan şey şudur insanlar görüşlerine sarılırlar ve âlim bizim cihad yolunda savaşmamıZ için fetva verdi.” derler. 
Hâlbuki bunun aksine fetva veren ve size doğru şeyi yapmanızı söyleyen ve doğru minhacı taşıyan ulema da varken ulemayı suçlarlar. Hapiste olabilirler, öldürülmüş olabilirler, yer altında olabilirler ya da televizyon onların hutbelerini vermediği için ünlü olmayabilirler ama onlar ulemadır. 


Bir başka konu ise, şu anda bir insanın ilminin ne kadar ünlü olduğuyla ölçüldüğü ilginç bir zamanda yaşıyoruz ve bu ilim için doğru bir ölçüt değil. İlk zamanlarda ulema, bir âlim, ancak ulemanın şahitliği ile ulemadan sayılırdı. Hocası ona tezkiye verirdi ve onun bir âlim olduğunu söylerdi. 


di Ulemanın birçoğunun en bilgili olduğunu düşündüğü bir âlimi atadıkları bir fetva makamı vardı, ama şimdi hükümet bir âlim atıyor ve o bir anda âlim oluveriyor. Ve birçok tele-A kanalına çıkarak, radyo istasyonlarında ve programla we. . ünlü bir âlim oluyor, bu ilim için doğru bir i 

süt değil. Her nerede olursa olsun Hakk'ı izlemeliyiz. 


Böylece İbn-i Esir şunları diyor; # 


“Bu ul ; 
ellerden, iria duyunca kaçtı, çünkü onlar âlimdi ve nasıl ols a hadisten bir delil bulacağını ve bunu da ş€ it- 


Bizi Zafer İçin Hazırlıyor al 


nış gibi göstereceğini biliyorlardı, “Özür dilerim be pe devam edemeyeceğim,’ demekten korkt: 
peP çekindiğinden bunun yerine söyle dediler í 

savaşmakta bir hikmet yok, bu hikmetli bir i m a biz ona gitmemesini söyledik ama ob bir ime daha bir âlim değil ve daha Arap 
Selah ki bu ümmete fetva versin bu ümme 
A sa ve de bu ümmeti böylesine büyük bir orduyu karşına alayayi içine atsın? Ulemaya gitmeli ve bizden ayirma pe madem böyle yapmadı gitsin ve ölsün!” 


n bir koruğunu itiraf 


$ değil, Selahaddin izi dinlemedi, ya da ça bile konuşamıyor, ti böyle bir sıkıntıya 


a kaçtılar ve ne oldu? Bu Allah Azze ve Celle'den bir 

ai ulema için, Selahaddin için ve ümmet için bir imt y imtihandı. 


Koca e ae a 
Misa acan sl sip EE EREN i çıkmazı sokağa yaklaştı mintiiDEŞAEE MELER handı. Allah Azze ve Celle Müslümanları yoketmek istemi» yordu, onları imtihandan geçiriyordu. * 


Š işlerdi. Deniz 
Musa (a.s.) ve ümmeti bir çıkmaz Bien vw Beni "5. a a önlerindeydi ve Firavunun ordusu EPE “ın bizi kurtaig vi ») gelip “Bize yalan söyledin, rr 
İsrail Musa'ya (a.s. s odi imdi iin mi bizi koruyacağını Memi çıkış yolu yok!” 
ei iz önümüzde, Firavun a » güzel ve tarihi üze geldik, Deniz önümüzde, 'nın (a.s.) bu güze ia Allah Azze ve Celle Musa'nın (a 


sözü Musa (a.s.) kaydetti: 


"Musa: Asla! dedi; Rabbim şü 


gösterecektir ”** 


“Denizi önümde gör düğüm b 


Bu aynı Musa'nın (a.5.) 


y Şuara /26; 62 


Sİ ame 
76 mde gözlerime inanmıyorum, 


ad gördü Gym 
Firavunu pi söylediğimi söylediklerinde işittiğim kelime. 
onlara yalan “e men sadece imanıma inanıyorum. Allah 


lere a ni yerine getirecek.” Böylece bu nokti ve Allah ona denizi asasıyla yarmasını kimin sabırlı olup kimin sabırlı olmadı- 


bana SÖZ verdi V tada imtihan bitmiş emretti. İmtihan ona ğını göstermişti. 

Aynısı Selahaddin (Rahimehullah) için de geçerliydi. Frederick Barbarossa 300.000 adamla yürüyordu. Ne oldu? Bir kıyıya yaklaştılar ve sonra ne olduğuna dair farklı rivayetler var. Bu rivayetlerden biri şöyle: 

Denizdeki su çok soğuktu Frederick Barbarossa yetmişlerine varmış çok yaşlı bir adamdı ve orduyu yönetiyordu. 
Baştan ayağı Silahlarla donanmıştı, aynı Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi: 

“Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmak- É 


sızın sizinle toplu halde savaşamazlar. ”“ : 


Bu kaleler, kale ya da silah olabilir ama onu bu mevziisin- “ği den çıkardığın an zırh ya da siperi, fark etmez, gider. Bu yüz” den İbn-i Kayyım (Rahimehullah) demiştir ki: vX 

“Sahabenin vücutları düşmanlarından daha büyük değildi, 

timleri de daha büyük değildi, silahları daha iyi değildi, ama 


lerine en ihtiyacı olduğu zamanda düşmanlarının kalpleri ihanet etmişti.” 


ii düşmanın kalbi yokken sahabenin kalbi vardı. Or pleri her türlü silahları, zırhları, eğitimi ve ordusu oln 


rağmen kalpleri ihanet etmisti i işti. Zafer için tüm olanakla ama kalpleri yoktu. el ari i 


panama ea 
© Haşr/59; 14 


ve böylece, Frederick atıyla vi 7 
dek Barbarossa suya düştü Ka Be on 
„nun üzerine lbn- Esir latifeyle ederek gi P KTİZİ geçirip öldü, ralnn öldüğü su dizlere kadar bile Ast heri ari Frederick Barbarossa korku u krallarının en güçlüsü ama bir su 


jpn-i Esir (Rahimehullah) diyor ki: 


em bir isim, Avru; a irikintisinde ölüyor. Sonra 


“Kral öldükten sonra hastalık arala rındı 

yorlar. Şam topraklarına" yetişene kadar n pazo ve dağılıgibiydi. Akka'ya ulaştıklarında 300.000 ki zardan çıkmış 


WA A şilik ordu 1.000 kisi düşmüştü. Onlara baktığında hepsi daha yeni 4 şiye hepsi daha yeni meza gibiydi. z y ezarından çıkmış 


Barbarossa'dan Selahaddin'e yollanmış çok kibirli ve gururlu bir mektup vardı. Selahaddin'in (Rahimehullah) oradan ordusunu on iki ay içinde çıkarmasını, çıkmazsa da şöyle söyle olur diye tehdit eden bir mektup. 


Allah Azze ve Celle Barbarossa'yı zelil etmek istedi. 
Barbarossa Arz-ı Mukaddes'e” ayak basacağına dair bir yemin etmişti ve oraya yetişmeden ölünce oğlu babasının yeminini yerine getirmek için babasının cesedini almak istedi. Böylece vücudunu suda kaynattılar ve vücudunu korumak adına içini bir varil sirke ile doldurdular. Bununla beraber vücut çürüdü 

ve bu varili infilak ederek dışarı attı. Vücudu yolda fırlatmak 

zorunda kaldılar. Allah onun Arz- Mukaddes'e er yeri nini yerine getirmesine dahi izin vermedi. Allah'ın 

Savaşmak istediğinde sana olacak olan budur 


ooo 5 
Arz-ı Mukaddes Hristiyanlar için Kudüs'tür. (Yayıncı) 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imehullah) diyor ki: Eğer Allah'ın koruması ile 


ydı, bugün bizler “Suriye ve 
” diyor olurduk. Tüm Şam 


İbni Esir (Rah 
Alman Kralı öldürülmüş olmasa 


Mısır bir zamanlar Müslümandı.” 
topraklarını Mısır da dahil kaybetmiş olurduk ve “Bir zaman- 


lar oralarda Müslümanlar yaşarmış.” demek zorunda kalırdık. 


Bu tehdidin boyutunun ne denli büyük olduğunun kanı, tıdır. Ama Allah kullarına zafer vermek istedi” ü de olsa 3 milyon da olsa fark etmezdi. Allah bu ün vermek istedi. Böylece Allah bir son istiyorsa, bu ümmete'bir zafer vermek istiyorsa bu zaferin meydana gelmesi için gerekli olan durumları'da yaratacaktır. 


| lah BİZİ Zafer İçin Hazırlıyor 
N A vA P nieni iano 


olmadığı düşüncesiyle ümidimizi ka 
“eğil. En dibe vurduğunu; 


IV. Tarih Kendini Tekrar Eğ 
“Eder 


Şimdi bu kuralındoğru oldu. 


ğunu pugün günümüze bakalım:. kanıtladık. O halde şimdi 


Birinci Nokta 


Bizlerşuanda Selahaddin'in (Rahimehullah) za zamanda yaşıyoruz. Öyleyse bu bir sonraki gelecek ol; i Selahaddin'inki gibi mi olacak? O zaman hadi etim > zafere ulaşmadan önceki haline bakalım. Ümme lük vardı. İbn-i Esir Rahimehullah diyor ki: 


manına yakınbir 


tte bölünmüş- 


“Hilafet o zamanlarda çok güçsüzdü ve her Müslüman eyalet 

bağımsızlaşıyordu ve hilafet sadece Bağdat üzerinden yönetiyordu ve böylece ümmet içinde dağınıklık vardı. Basra'da İbni Raa'ik, Huzistan Ebu Abdullah, İran'da İmad ed-Dula, Karman'da Ebu Ali Bin Muhammed, Musul, Cezire ve Diyarbakır Rabi'a bin Habban'da, Mısır ve Şam toprakları Muhammed bin Back'da, Afrika ve Magrib'de El Kaim ibni Mehdi'de, Horasan da Samani'lerdeydi.” 


Böylelikle ümmetin dağınıklığını görebiliyorsunuz. içinde 


yaşadığımız zamana çok benzer bir durumda: 


İlk nokta şu ki, tarih kendini tekrar eder ve geçmişte ümme: 


tin bizim şimdiki zamanda geçtiğimiz. gbi işinden-gesiği 


kötü olduğu ve liyi Bu doğru- 


Yani durumun bizim için çok 


80 1 
llah diyor ki, Endülüs dört eyalete 


i Esi ehu 1 
e ir eyalet kendisini önetiliyordu ve bunun bir e 


çağıran > haline geldiğini söylüyor. 
Bu tarz bir dağınıklık bugün salp b dağı lıktan daha kötü olabilir. Güce büyük bir bağ vi -i durum günümüzün devletlerinin aurumianna çok b i Mesela Er-Ridvan hükmetmek için iki kardeşini öldürdü y Batinilerden yardım istedi. Bir diğer örnek ise, Rala adı bir kent vardı ve iki emir arasında dağılmıştı ve birisi Kralı'ndan bunun için yardım istedi. 

'da fitne zamanında Ümeyye bin Abdurrahm bin Hişam adında bir adam sarayı devraldı ve ana pence! 
gidip “Ben Emir'im” diye bağırdı. Birisi ona “Beni Ümeyyı günleri artık bitti.” dedi. O da “Bana bugün biat et, eğer isti san yarın beni öldür, en azından bir günlüğüne emir ola bir gün benim için yeterlidir.” dedi. 


Kurtuba 


Aynı zamanda çok zengin ve çok fakir insanlar aras eşitsizlik vardı. Bu da bugünkü ümmet içinde olan bir d Bir diğer örnek ise, Sultan Melikşah'ın kızıydı. Ona mehir 130 deveyle yüklü altın ve gümüştü ve bu da Suli kızının düğünüydü. Yani insanlar aşırı varlık içindeydi vı zamanda aşırı fakirlik içinde olup köpek yiyen insanlar 


Bir diğer örnek ise hicri 448 yılında bir adam evini 9 kilogi una sattı, çünkü gerçekten 9 kilo un istiyordu. Aynı Z insanlar arasında aylaklık vardı, bu ümmete yeni | durum değil, insanların oldukça aylak oldukları dö: 


361 senesinde, bu İbn-i Esir 4 m 
El-Kamil isimli eserde anlatılmakta, Roma i > R 


N 
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Raha'dan Bağdat'a ihi'ye gittiler. Onu e uğraşıyor ve Allah o avlanma ile meşguldü! 


saldırdı. Bu nedenle bir yetkili heyeti Argittiler ve Müslüman Kral Bahtiyar Ubva avlanırken buldular. Ümmetin sorunları il yolunda cihad ediyor olmalıyken, 


Bu yeni olan bir şey değil, bir seferinde Amerika'da, Arap ülkelerinden birinin kralının Washington D.C'ye olan ziyaretini hatırlıyorum. Salı günü yerel Müslüman cemaat ile buluşmak için bir randevu ayarladı. Müslüman cemaat ile olan buluşmadan bir gün önce elçilik aradı ve Kralın salı günü çok önemli bir randevusu olduğu için gelemeyeceğini söyledi. 


Böylece insanlar Amerikalı kodamanlarla görüşeceğini ve belki de bir milletvekiliyle buluşacağını ya da para isteyeceğini düşündüler. Sonra haber geldi ki, Kral salı günü karısıyla sinemaya dört film izlemeye gitmiş! Bir sinemadan diğer bir sinemaya gitmekle çok meşgulmüş. 


Bu size işlerimizi ne tür insanların yönettiğini gösteriyor. 
Bunlar öyle insanlar ki bunlara bir dükkânı ya da işletmeyi dahi vermeye emanet edemezsiniz ve bunlar ülkeleri yönetiyorlar! Bazıları da diyor ki, biz onlara beyat etmeliyiz ve onlar aleyhine gitmemeliyiz ve onlar hakkında konuşmamalıyız.... 


Her neyse, gittiler ve Kralı avlanma ile meşgul buldular ve ona yaptığının yanlış olduğunu ve Müslümanlarla savaşmanın yanlış olduğunu ve Romalılarla savaşıyor age gerektiğini söylediler ve Kral dedi ki “Allah-u Ekber! Hadi Allah yolunda cihad edelim ve benim için biraz para toplayalım.” Bunun üzerine onlar para topladılar ve krala verdiler fakat o kendi işlerine daldı ve Allah yolunda cihadı unuttu. 

İbn-i Esir (Rahimehullah) diyor ki, Haçlılar Şam'a ulaştıklarında, Al-Kadi Ebu Ali ibn Ammar Lübnan Tripoli*”“den “Trablus. Trablusgarb ile karıştırılmamalı, burası tarihte Trablusşam olarak geçmektedir. (Yayıncı) 
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Bağdat'a insanları yard larak da olsa, hilafetin merkezi 


bolik © wi çünkü Bağdat sem f Penn 
Bek nitelendiriliyordu” Bu yüzden bura y ii 


meye gitmişlerdi. 


Kadi, Bağdat'ın mer cihada çağırarak bir hutb 


kez camisinde insanları Allah yolunda e verdi. İnsanlar çok heyecanlıydı ve kendilerini Müslüman ordularına kakılmay* hazırladılar ve Sultan orduları göndereceğine söz verdi ama hiç oa sey olmadı ve kimse gitmedi. Böylece Kadi, Şia olan Ubeydiyen i bulmak için Tripoli'ye geri döndü ve bu sırada ile onlar tarafından ele geçirilmişti ve böylece kendi şehrini dahi kaybetmiş oldu. 


önceden olduğu gibi bugün || 


Yani eğer bu tarz şeyler daha liyiz ve Allah Azze ve Celle 


de olursa ümidimizi kaybetmeme bunu değiştirecektir. 


İkinci Nokta 


Allah Azze ve Celle bu ümmeti bir sonraki dönem için hazırlamaktadır. p; 


İbn-i Kesir Rahimehullah'ın “El Bidaye ve'n-Nihaye” isimli bir eseri vardır. Orada başlangıcından itibaren dünyanın yaratılmasından kıyamet gününün sonuna kadar tarihten b seder. Ahir zamandan bahseden hadislerin olduğu Fitne bölümü kitaptan alıntılanıp “Fitneler” adında yeni bir kil olarak basıldı. 


Her ne kadar canlanma ümmetin canlanması olsa da, lerde Resulullah'ın (s.a.v.) diğerlerinden daha fazla 
kimi bölgeler var. Bu bölgeler Irak, Resulullah (s.a.v.) 9 
rın İmam Mehdi'ye“ yakın olacaklarını söylüyor. Hora 


2 
“s 
İmam Enver El Evlaki'nin burada tam olarak Mehdi deyip dem anlaşılmadı, TA : Yüzden onu Irak ve İmam Mehdi'ye dayalı bilgiye day . (Konuşmayı metne çeviren Amerikalı ekibin dipnotu) 


4 


m 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pesulullah (s.a.v.) siyah bayraklıların Horasan'dan» e Şam'da olacağını söylüyor. Ama hadislerin b pölgesinden bahsediyor. Şam bölg oğunluğunda 


Lübnan, Yemen ve Ürdün'dür. esi, Pilistin, Suriye, 


Bu bölgelerin yirmi sene önce durumları na 


olarak laik olan Baas hükümeti tarafından BEEN Irak resmi olarak dine karşı olan ve Iraklılar, Araplar Baa resmi „zak olan insanlardı. Sekülerizmi ve Baas”ı ciddiye A i amamen ulusalcılardı. Ben hep “Subhanallah, PS EN 


rak değişirse herhalde o zaman bugünden çok uzak bi i olur herhalde!” derdim. İŞ MEİN 


Horasan'da cihaddan önce, o zamanlar komünizm vardı, komünizmden ne gibi bir iyilik çıkabilir? Seksenlerde cihad haberleri etrafta yayılmaya başladı. Şam bölgesinin merkezi Filistin'dir ve Filistinliler o dönemde Allah Azze ve Celle'ye ve İslam'a lanet etmekteydiler. Sahip oldukları ün sadece bozulma, içki, tam bir fesat haliydi. Suriye de aynı şekilde Baas reimindeydi. 


Lübnan Orta Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılıyordu ve bir parti alanıydı. Araplar eğlence partisi yapmak istediklerinde Beyrut'a giderlerdi. Hadiste bahsedilen Yemen'in bir bölgesi olarak bahsedilen yer güneyde, Aden-Abyan bölgesidir ve yeryüzündeki tek Komünist Arap devletti. O yüzden zaferin uzak olacağını, şimdiden çok daha uzak olacağını düşünüyordum ve şimdi hayatımda geldiğim noktada bunu unutalım. 


Subhanallah, 20 sene içinde bakın şimdi neredeyiz! 


İm EŞİ ME : si ji ii 
* Hadisin tamamı şöyle: “Sizin hazinenizin yanında, hepsi a gaie ullar olan üç kişi öldürülür ve bu hazine hiçbirisine nasip olmaz a, sava tarafindan siyah sancaklılar çıkarak hiçbir kavmin yapmadığı ak nizde kar e ve ardından Allah'ın halifesi Mehdi gelir. Siz onu” beşi ii i ifesi rinde sürünerek de olsa ona gelin ve ona biat ediniz. Çünkü o 


*hdi'dir.” (ibn-i Mace, Hakim) 
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slında şehadete modem 


i Filistin'de başladı, a - i: 
Cihad önce ilistin verdi. Şehadet kavramı Filistin'de 


ünümüzde önemini F. ği ; 4 
AN Bugün Filistin'de şehadet pir e NN $ şehadeti aynı düğün gibi kutlarlar. Bir şehi x a canını verdiğinde ailesi bir çadır yapar Ve insanlar e pe kutlar. E lar ve onlar aileye çocukları evlenmiş gibi te e erinde x bulunurlar. Böylece dinden en uzak olan ve Allah Azze ve i n insanlar bugün bu şehadet konu- 


Celle'yi ve dinini lanetleye: ug : C sunu harekete geçiren insanlar. Onlar iştişhadi ameli başla 


insanlar. Onu icat eden değil fakat onu popüler hale getiren kimseler.” 
Afganistan, komünist ülke, Allah yolunda cihad yerine dönüşüyor ve muhtemelen bugünkü her cihadı Afganistan” dayandırabiliriz. Bugün her cihad bölgesinde görürsünüz oradaki cihadın Afganistan'a dayanan kökleri öyle ya da böyl 


mutlaka vardır. 


Yani komünist bir ülkede -muhtemelen İslam dün daki en yüksek cahillik oranına sahip ve insanların da hakkında çok az bildiği bu yerde, yani öyle çok hatırı bir ulema da değiller- bu yüzyılın, 21. yüzyılın cihadını tan kimseler! Cihadın canlanması oradandı ve Şeyh Abı Yusuf Azzam'ın (Rahimehullah) ilmi Afganistan'dan tüm yaya yayıldı. 

Irak'a bakın! Kim bugün Irak'ın bir cihad toprağı ceğini hayal edebilirdi? Bunu bir kaç yıl önce hayal e muyduk? Kim derdi ki Saddam'ın toprakları cihad bölge 


* İstişhadi eylemler hakkınd; F bombacısı olarak adlandırmak hare Batı 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yönüşecek? Amerikalılar bile yanlış hesapladılar. Bağdat'a gir 


Siker nde güllerle karşılanacaklarını sandılar ve subhanallah ilam ümmetinde bugün yeni ve çok önemli bir cihad böl i oluştur 

jak toprakları Allah Azze ve Celle tarafından hazırlandı. 
yakl insanlar, on iki yıllık ceza ve ilk Körfez Savaşı olmasaydı 

ünün yeni mücahidler cephesi olamazlardı. Onlar için vi Buas'dı. Allah Azze ve Celle Irak insanlarına birden daha fazla a gönderdi çünkü Saddam'ın varlığıyla bu mümkün olamazdı ama Allah Azze ve Cel onun liderliğini elinden aldı. 


Amerikalılar liderliği almaya gelenlerdi ama belanın orada olduğunu bilmiyorlardı, ellerinin neye bulaştığını bilmiyorlardı. Saddam'ı aldılar ve Ebu Musab ez-Zerkavi9! (Rahimehullah) onun yerini aldı. Kendilerini büyük belada buldular, Vallahu âlem, Amerika'nın içinde boğulacağı su birikintisi de bu. 


Güney Yemen, komünist Arap ülkesi de, İslami bir canlanmanın başladığı ve bu canlanmanın da Resulullah'ın (s.a.v.) 
hadiste hususi olarak bahsettiği bölge olan Aden-Abyan bölgesinde merkezileştiği bir yer oldu. 


Böylece yirmi yıllık kısa bir zaman periyodu içinde bunun hepsi oldu. Bu bize zaferin çok yakında olduğunu anlatmıyor mu? Bu bize Resulullah'ın (s.a:v.) hadislerde vurguladığı ve bahsettiği bu bölgelerin Allah Azze ve Celle tarafından bir sonraki aşama için hazırlandığını göstermiyor mu? 


Trak, Horasan, Yemen ve Şam hepsi sırada gelecek oop için hazırlanıyor ve sırada gelecek olan ise Melhame'dir. 
"ba Masal ez anilari.» 
rk Musab ez-Zerkavi, Irak el Kaide'sinin lideriydi ve Usame | il en'ebiatlıydı. Özellikle Felluce'de i ve Şii ordusuna ağır” y Bler yaşattı, 2006 yılında Amerikan saldırısında şehid düştü; (YAYINA pu elhame-i Kübra, kıyametten önceki İslam orduları ile vee ordu: Ua aki son büyük savaştır. İslam ordularının ri i 

, küfür ordularının başında ise Deccal olacaktır. il 


~ 
86 ; s 
) bu yerlerin hepsinde Mehdi Ye ve | 


ünkü ulullah (s.a.v. 
ir atıfta bulunur. | 
Müslüman ümmet ile Romalılar ara i dana gelecek ve devamında küresel bir hilafetin gerçe destansı savaştır. Bizler yerel bir hilafette yaşamıyoruz, bizle, 


küresel bir köyde yaşıyoruz. Bu yüzden ya hepsini ini kaybedersin. Zanırsın 


Melhame 


ya da hepsi 
Bu, küçük yerelleşmiş bölgede kazanırsın ve seni artık kendi haline bırakırlar gibi bir durum olamaz, hayır, Amerikan zulmünün uzun kolu sen her neredeysen seni yakalar. O yüzhepsini kazanırsın ya da hepsini kaybedersin, Eskisi gibi değil, bir kaç zaman önce bu ağır hava güçleri bugünün insanlığı tarafından icat edildi. Bundan önce, bir dağı satın alabilirdin ve büyük bir kale yapıp oralarda hiç bir kimse sana dokunmadan yıllarca yaşayabilirdin ama şimdi B52® gönderebilirler ve bu seni kalenle beraber ortadan kaldırır. 


den ya 


Yani, yaklaşan savaşta ya tamamen kaybedilecek yal tamamen kazanılacak ve bu da Melhame'nın parçası ole Küfür ve İman arasındaki son savaş olacak ve bu Müs ümmete zafer verecek olan savaş olacak. Hala Deccal, Y 


Şimdi eğer biz o zamanlara yaklaşıyorsak, bir rup bu Altın Çağ'da bu ecrin hepsini kaçırmak is değil mi? Çünkü bu Altın Çağ. Bu hadisin okunn m olmayı dilerlerdi ve burada biz bugün 

öşede oturup yaşamaktayız. Aynı Şeyh Abdulla 


zaferiyle sonuçlanacal 
GL eme) » bu savaşta küfür orduları kıyımdan 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Azzam'ın (Rahimehullah) dediği gibi, “Cihad. açılmış bir marketti, E . PaE d insanlar-bir-sürü para kazandı ve market kapandı.” Bu. sonsuza» kadar sürmeyecek; eğer geri oturursan, eğer şüphe edersen, 

eğer isteksizsen kaçırırsın çünkü fırsat bir defa gelir. - 


Her ne kadar bu cihadın Altın Çağı olsa da, bu ecir bedava olarak verilmeyecek. Çok fazla emek isteyecek. Çünkü en ya sek statü en büyük emeği ister. Bu yüzden en iyilerin eni Allah Azze ve Celle'nin seçtikleri bunu sonuna kadar taşı muktedir olacaklar çünkü fitne çok büyük olacak. 
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memeli 


y. Fitnenin Vahametini İdrak Etmek 


size fitnenin ne ciddiyette olduğunu göstermek için: 

Birinci Gösterge 

Bu ordu hakkında, Romalılarla Melhame'de karşılaşacaklar. 
esulullah (sav) dedi ki, bu ordunun üçte biri geriye çekilecek. 
aklınızda tutun ki bunlar bu savaşa Mümin olarak gidecekler fakat üçte biri geri çekilecek. Resulullah (s.a...) diyor ki, Allah Azze ve Celle onların tevbelerini ölene kadar kabul etmeyecek. 
Onlar mümin olarak Allah rızasını gözeterek çıkacaklar, cephe hattında olacak olan mücahidlerdi ama geri adım attıkları için tevbeleri Allah Azze ve Celle tarafından kabul edilmeyecek ki bu fitnenin büyüklüğünü gösteriyor. 


Bu tehlikeli dönemlerde kurtulmak için, kişinin güçlü imannn olması gerekir, Bu aynı Rub-al Khali'yi”* geçmek gibi; yarım, tam ya da çeyrek depo benzinin olması fark etmez. Eğer ki yeterli oranda yoksa, araban çöker ve son varış yerine gelmeden ölürsün. Yüzde otuza, yüzde elliye ve yüzde seksene sahipsen fark etmez, yüzde yüz imana sahip olman gerekir aksi halde ölürsün. 


Yarım depo benzin aynı boş benzin gibidir ve bu zaman için yüzde yüz imana sahip olman gerekir, çünkü bu özel bir vakit ve özel bir an, Ecir çok büyük ve bu ecir güçlü olanlardan başaa verilmeyecek ve biz Allah Azze ve Celle'ye eğer o gün- 

e yaşarsak bizi onlardan yapması için dua ediyoruz. Amin. 


mama ER 
K -T uzey Yemen'deki devasa çöl ve hiç yaşayanı yoktur. (Yayıncı) 


İkinci Gösterge a 

Bir diğer gösterge Batı'daki ye Bn Bi selişte ve din işlerinin de devlet epa A Kin yükselişte olduğu günlere yaklaşıyoruz. e nl dergi Bush ve Tanrı hakkında bir makale yazdı in dış işleri politikasını iten çok farklı değişkenlere ve sahip olduğu ve bunlardan birisinin de din olduğunu söyleyen bazı Avrupalı âlimlerden alıntılar yapmışlardı. Fakat şöyle 


söylüyorlardı: 


“Amerikan tarihinde ilk defa dini hedeflerin bazı Amerikan dış işleri siyasetindeki ana faktörlerin olabileceğini hissediyoruz.” 


Bush bir defasında Mahmud Abbas'a dedi ki: 


“Tanrı bana Afganistan'a gitmemi söyledi.” 


Yani, meclis ya da Amerikan insanları ya da anayasa değil de bunu emreden Tanrı'ydı ve o da oraya “Tanrı'dan bir emir” 


olarak gitti! 


Danimarka - muhtemelen en seküler Avrupa ülkelerinden 2 
birisi — Resulullah'a (s.a.v.) saldırının başladığı yerdi.” Kimse Danimarka gibi küçük ve henüz sona ermemiş böylesine büyük bir mevzunun, bu konu üzerinde İslam ümmetine 


Batı'nın yeniden toplanacağı konunun sebebi olacağını düşünmemiştir. j 


Batı, Danimarka'yı resmi seviyede destekledi ve zamanda da Batılı ülkelerin nüfusu -ve bu çok a Danimarka'da olan şeyin arkasındaydı, hatta İsveç Dış “ Fundamentalist: Genellikle dini delere 

. VAN'I : esaslı i i ' 
biyle kendini belli eden ve bu kaidelere ania easa i görüşlere karşı toleranssız bakış açısı, (Yayıncı) 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Bakanı bu resimleri gösteren bir web sitesini kapattıktan $ 


işinden istifa etmek zorunda kaldı. Toplumsal baskıdan dola işinden istifa etmek zorunda kaldı. " 


Öyleyse, Batı Müslümanlarla uğraşmaya gelince fundamentalizme doğru kayıyor. Bu aniden dindar insanlar haline gelmeleriyle olmuyor. Dindar insanlar değiller, güncel İncil'in öğretilerinden en uzakta olan insanlar. Fakat Müslümanlarla uğraşmaya gelince çok dindar insanlar oluyorlar. 


Üçüncü Gösterge 


Dini liderlerin yapmış olduğu kimi açıklamalar bulacaksınız mesela, Amerika'da Franklin Graham, Amerika'da en iyi tanınmış Evanjelistlerden” biri olan Billy Graham'ın oğlu, “İslam şeytan dinidir” gibi açıklamalar yapıyor. Bir de Müslümanların Yecüc ve Mecüc olduğunu söyleyen Pat Robertson var. 


Bu gibi açıklamalar yükselişte, azalmıyorlar, yükselmiyor. 
Öyleyse bu Melhame'ye doğru gittikçe yaklaştığımızı gösteren bir göstergedir çünkü Melhame için psikolojik hazırlık düşmanın içindedir. Herhangi bir savaş önce kalplerde başlar ve sonra savaş alanına taşınır. Kalpte önce motivasyon olmalıdır ve bu motivasyon Batı'da şekillenmeye başlıyor. 


Dördüncü Gösterge 


Allah Azze ve Celle ümmeti kurmadan önce, ümmet son durağa gelmeden önce bazı istasyonlardan geçmek zorundadır. Bu aynı birinci istasyondan, ikinci istasyondan ve üçüncü istasyondan geçmek zorunda olduğunuz bir tren gezisi gibidir. Bu ümmetin geçmek zorunda olduğu bazı istasyonlar var- 
” Evanjelizm, anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde pió A ae bu ne amacı Hıristiyan olmayanları bu dine davet etmektir. Daha çok Amerika'nın da çoğunluğunu oluşturan Protestanlar için kullanılır. (Yayıncı) 
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92 
dır ve bu istasyonlardan birisi imtihandır. 


Allah Azze ve Celle buyurur ki: 


h, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve mümin- 


sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkardınız? Allah yaptıklarınızdan 


“Yoksa, Alla lerden başkasını kendilerine madan bırakılacağınızı mt sanı haberdardır. ”"* 


Yani cennete gitmeden önce geçmeniz gereken iki durak var: Bunlar Allah yolunda cihad ile Vela ve Bera” Öyleyse bu iki konu kesinleşmeden yeryüzünde bir tesis edilme söz konusu değildir. Ümmet Allah yolunda cihad etmeli ve ümmet Vela'sının Allah'a, Resul'üne ve müminlere olduğunu kesinleştirmeli ve kâfirlerden ve şeytandan uzaklaşmalılardır. 


Böylece bazı âlimler, İslami hareketler ve Müslümanlar bu iki istasyondan kaçmaya çalışıyorlar fakat eğer yetki istiyorsanız, bu iki duraktan geçmeden bu mümkün değil ve şu anda ümmete olan durum bu. Allah Azze ve Celle bu ümmeti imtihan ediyor ve biz iman ve küfür arasında seçim yapmak dı - 3 
munda kaldığımız durumlara yerleştiriliyoruz. T 


Bu da imtihanın bir parçası ve imtihan en üst düzeyden lar ve aşağı seviyelere iner. O yüzden ilk krallar, başba ve âlimlerle başlar sonra da onlardan önceki insanlara in Krallar için imtihan bitti, onlar zaten kâfirleri seçmiş duru 


dalar, Vallah-u âlem, ben inanıyorum ki tüm bu sonuçlar tılmakta, 


Şimdi ulema bu imtihandan geçiyor ve imtihan edi ya bizimlesin ya da onlarlasın, George Bush onları da in t tutuyor ve Bush için sadece bir polis memurundan ötey 


yan ve bu işi yapmaları ici çin kralları imei ve başbakanları 


” Vela ve Bera, Allah içi 
7 ah için dostluk ve a 
düşmanlık akidesidir. 
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Ya bizimlesin ya da bize karşısın, bir terci dasın. Çiftin her iki tarafında ni e seçim yapmalısın. On sene önce Allah yolunda yi > hutbe verebilirdin ve sonra da kralla akşam yedeği NEE jirdin. Şimdi ise bu iki rolü oynayamazsın. Kiminle an pelli etmelisin. Yani gri alan kayboluyor. Bu yüzden ği (sav) bu imtihanın iki kamp tamamen ayrılana kadar devam edeceğini söylemiştir. İçinde nifak olmayan bir iman ordusu ve bir de içinde iman olmayan küfür ordusu. 


Şimdi bir şeyler karmakarışık oldu, bu durumda ümmet için bir kurum tesisi bu karışıklık temizlenene kadar mümkün değildir. Seyyid Kutub (Rahimehullah) Fizilal'il-Kur'an'ın da bundan şöyle bahseder: 


“Allah Azze ve Celle, kimin O'nunla ve kimin O'na karşı olduğu belli olana kadar yeryüzüne hilafetini vermez.” 


Ümmet karışmış durumdayken bu olmaz. O yüzden şimdi ümmetin mümin ve münafık olarak ikiye ayrılması gerekir ve Allah Azze ve Celle Bush'un bu imtihanın parçasından birisi olmasını diledi. O insanları imtihandan geçiriyordu. Bush ümmeti bir tarafta imtihana tabi tutuyordu ve mücahidler de ümmeti bir diğer tarafta imtihana koyuyordu. Yani bir tarafta mücahidler ve diğer tarafta da Bush. Her iki taraf da kendi ordusuna çağırıyor ve Amerikalıların da “akıl ve kalp savaşı” dedikleri şey tam bu. Bu gerçekten hak ve batıl arasındaki 


savaş. Allah Azze ve Celle diyor ki: 


“Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse (epik ki) 
üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın taraj al 5 


Yani Allah Azze ve Celle'nin taraftarları için Vela eti Yani iman edenlere dostluk konusu kesinleşmeyene 


e Aİ 
“ Maide/5; 56 


ga NN zafer sahibi olamazlar. 

Yani özet olarak, eğer Allah Azze ve Celle bir son istiyorsa, onun araçlarını yaratacaktır ve biz bu kuralın üç delilini burada özetledik. Buas, Pers İmparatorluğunda olanlar ve 


Selahaddin'in zamanından verilen örnek. 
Aynı zamanda dedik ki: 
1. Tarih kendini tekrar ediyor. 
2. Allah bazı yerleri hazırlıyor. 
3. Fundamentalizm Batı'da yükselişte. 


4, Ümmet, kuruluşa doğru istasyonlardan geçmeli. 
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VI. Ümmet'in Problemine Çözüm 


Hepimizin bir problemi var şimdi. Bu ü m . Bu ümmi i ümmetin bir problemden acı çektiğini etteki herkes 


söylüyo; özüm konusunda farklılaşıyoruz. Kur'an ve Si dilimi 


ünnet bizimli için bu konuda farklı bir fikre sahip bilelim 


Çözüm Kur'an ve Sünnette olunca farklı bir fikrimiz olmamalı 


Şu andaki probleme çözüm nedir? Cevap Resulullah'ın (sa.v.) şu hadisinde verilmiştir. 


“İyne (vadeli olarak satın alınanı aynı kişiye peşin olarak geri satmak) ile alışveriş yaptığınızda, ineklerin kuyruklarına yapışıp ziraata rozı olduğunuzda ve cihadı terk ettiğinizde Allah sizin üzerinize dininize dönünceye kadar kaldırmayacağı bir zillet musallat 


eder.” 


Bu hadis bize problemi ve çözümü sunuyor. İlginç olan şey, problem hadiste belirtilmiştir ve bugün bazı Müslümanlar bunun çözüm olduğunu söylüyor. Öyleyse problem nedir? 
Resulullah (s.a.v) diyor ki, ticaretle meşgul olduğunuz ve tarımla ve hayvancılıkla meşgul olup, Allah yolunda cihadı terk edince zelil olacaksınız. 


Bazı Müslümanlar diyor ki bu ümmetin zafer sahibi olmasının tek yolu, diğer milletleri endüstri, tarım ve ticaret konularında takip etmektir o zaman onlar gibi oluruz ve başarılı oluruz. Yani eğer ticarette başarılıysak, tarımda beğminleyeni; teknolojide başarılıysak ve benzeri, bu ümmet için sigi yolu bu. Resulullah (s.a.v.) ise bunun problem olduğunu söylüyor. 


S 
“ Ebu Davud 


Enver el-Evlaki 
AN a 
A bu ümmet için ilerleme yolunun 
Müslümanlar da, kı ize terörizmden uzaklaştırmakta zamiany tica- i iyi olmakta, teknolojide ve tarımda ve diğer konularda 
re 4 


iyi olmayla harcamakla olabileceğini ve bu şekilde dünyanın 


eri kalanıyla yarışabileceğimizi söylemekte. Resulullah (s.a.v) ilm yanlış olduğunu ve eğer bunu yaparsak Allah'ın bizi 


zelil edeceğini söylüyor. 

Ve Resulullah (s.a.v.) diyor ki, bundan dininize dönene kadar çıkış bulamazsınız. Bu hadis hakkında ilim ehi şunu diyor, buradaki dine geri dönmek demek burada özellikle cihada geri dönmek manasına gelir, çünkü Resulullah (s.a.v.) cihadı terk etmek dini terk etmek manasına geldiğine göre cihad eşittir din olur. Öyleyse çözüm budur, ümmetin sorununa çözüm Allah yolunda cihad etmeye geri dönmektir. 


İbn-i Receb al Hanbeli (Rahimehullah) bahseder, seleften birisine “Niçin kendin ve ailen için bir çiftlik satın almıyorsun?” diye soruldu. Bu kişi dedi ki “Allah Azze ve Celle beni çiftçiyi öldürmem ve çiftliğini almam için gönderdi. ”® 


Ömer bin Hattab (Radıyallahu Anhu) sahabenin Ürdün'de yapılan cihad sebebiyle ganimet yoluyla kazandıkları verimli toprakları işlediklerini duydu ve hasat zamanına kadar bekledi, sonra tüm çiftliklerin yakılmasını emretti. Sahabedi bazıları şikâyet ediyordu ve o “Bu Kitap Ehli'nin işi, sizin işini Allah yolunca cihad etmek ve Allah'ın dinini yaymaktır!” dedi. 


Çiftçiliği Kitap Ehli'ne bırakın, siz gidip Allah Azze 


Celle'nin dinini yayın, onlar ekerler, onlar sizi beslerler 


onlar cizye öderler ve haraç öderler, çünkü Resulullah | demiştir ki: j 


PATEE NETA 
— p 
Burada cihad sonucunda elde edilen ganimete atıf vardır. (X. 


allah Bizi ee E Hazırlıyor 
“Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı,” x ndi. 


Yani eğer Resulullah'ın (Sav) 
en iyi rızık ve Çiftçilik, ticaret, çok daha iyi olmalı, çünkü Resulullah (sav) 
mın gölgesinde kılındı.” demiştir, pa 


Ceyş el İslami fil Irak'tan bir temsilci msilciyle ya ir ri j vardı. Finansai kaynağınız nedir diye eye se ladı: “Bizim finansal kaynağımız ganimettir ama Müslümanlar da bize bağışta bulunurlarsa bunu dert etmeyiz.” Dilenciliğe gitmi. 
yorlar, kendilerini ganimet yoluyla finanse ediyorlar a 


Yani öyleyse ümmet için çözüm Allah yolunda cihaddır. Ne zaman ümmet bu ibadeti canlandırırsa, bu ironik olur. Allah yolunda cihad bir ironi haline gelir. İnsanlar ondan kaçar çünkü bunun bir para kaybı olduğunu, aynı zamanda kendinden bir kayıp olduğunu -hayatını ve varlığını Allah yolunda cihadda kaybetmesini- görür. İroni şu ki, ümmet Allah yolunda cihad ettiği zaman, ümmet en güçlü haline geliyor ve ümmet Allah yolunda cihad ettiği zaman bu ümmette ölüm en az oluyor. 


Eğer bir ölü sayısı grafiği çizecek olursak; Müslümanların ölüm sayısının enaz olduğu zaman; ümmetin Allah yolunda cihad ettiği zamanlar. olarak görürsünüz; bününla beraber 


ümmet cihadı. terk-ettiğinde-öl lü. sayısı milyonları"buluyor: buluyo adüscikd ; i rehat 


ulaşırken, cihadı terk ettiklerinde en fakir hale geliyorlar- 


İslam devleti tarihte eşsizdir. Halkını vergilendirmeyen tek 


devlettir. Niçin halkı vergilendi emiştir? Cunki ein haraç, ganimet ve fey öderler. Tüm bunların hepsi cihaddan gelen vergilendirmek zorunda kal- 


gelirdir ve böylece devlet halkını 


“ Ahmed, 9/126 


e NN et Allah yolunda cihadı yap- 


maz. Ama şimdi Müslüman ümm mıyor ve bu durum halkı vergilendirmekle sonuçlanıyor ve 


Resulullah (s.a.v.)'in dediği üzere: 
“vergiler haramdır ve her kim bununla ilgili bir işe bulaşırsa, lanetlenmiştir.”** 

üm şudur, insanlar uyanmalı ve sadece 


Öyleyse burada çöz sını tatbik etmelidir. 


hadisi okumalı ve mana: 


© Hamd Allah'adır, kurşungeçirmez yelekli, çelik kasketli, kum torbalarının arkasına sinen ama yine de çocukların taşlarından kaçan İsrail askerlerinin — nasıl cesur olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Ancak taş şında hiç bir şeyle silahlanmamış ve pantolon ve tişörtten ahiç bir şey giymemiş oldukları halde askerlere ıran Filistinli çocuklar korkak oluyorlar! Ben bunu e anlamakta zorlanıyorum! 


Amerikan askerleri... Zırhlı ve konforlu nd Strikers'ları ile Irak yazının sıcağında kıyafetlerin içinde terden sırılsıklam olmuş şan Amerikan askerleri “cesur” olurken, hafif larından başka hiçbir şeyle silahlanmamış Iraklı © mücahidler de “ödlek” oluyorlar! 


s Ve anlamakta gerçekten zorlandığım şey, bir şehidi, 

© isteyerek ve severek ruhunu Allah'a teslim eden, inancından 

i zevk alarak ilerleyen ve ölümü bir gülümsemeyle karşılayan bu insanı nasıl bir “ödlek” olarak isimlendirebilirsiniz? 


Fakat işte onların taktıkları isim bu. İslam dünyasındaki papağanların tekrarladığı şey de bu, bu insanların ödlek olduğu. Gerçek ise apaçık ortadadır! 


Şeyh Enver el-Evlaki 


Beyaz Minare gy a 


www.beyazminarekitap.com SNS 


